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2 İÇİNDEKİLER 


Önsöz... 


Değerli okuyucularımız! 

Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a olsun. Salât ve selam mücahitlerin önderine, ehline, sahabesine ve tüm takipçilerine olsun. 

İslam devleti Allah’ın güç ve kuvvetiyle her geçen gün ilerlemekte, yenilenmekte ve yapısını güçlendirmektedir. ihtiyaç duyulan her alanda eksikleri tespit gidermeye gayret etmektedir. 

Bu eksiklerin bir kısmı da medyaya yönelik olan eksiklerdir. Bunları gidermek için her geçen gün ekibini güçlendirmekte ve taleplere daha iyi cevap verebilmek için kadrosunu uzman kişilerle doldurmaktadır. 

İslam Devleti, Türkçe diline yönelik yaptığı yayınları artırmaya ve buna daha bir önem vermeye başlamıştır. Özellikle gerek devletimiz içinde yaşayan ve İslam devletinin ciddi bir sayısını teşkil eden Türkçe konuşan kardeşlerimizin ve gerekse yurt dışında yaşayan Türkçe konuşan kardeşlerimizin taleplerine cevap vermek için İslam devleti ciddi performans harcamaktadır. 

El Hayat medyanın Türkçe masası; Türkçe konuşan kardeşlerimizin istediği yayınları yayınlamaya, akıllardaki yanlış ve eksik bilgileri gidermeye, İslam devletinde yaşayan Türk kardeşlerimizi tanıtmaya devam etmektedir. 

Gerek internette paylaştığımız haberlerle, gerekse tercümesini yapmış olduğumuz video ve şeyhlerin konuşmalarıyla İslam devletini daha iyi tanıtmaya gayret ediyoruz. 

Yayınladığımız dergimizin birinci sayısına çok ciddi talep gerçekleşti ve çok sayıda teşekkür ve beğeni mesajlarını aldık. Dergiye yönelttiğiniz teveccüh ve beğeniniz için teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Bu sayımızda da İslam devletinin akidevi ve 


menheci konulardaki durumunu izah etmeye gayret ettik. Ve her sayıda yayınlayacağımız makalelerle İslam devletinin akidesi ve menhecini izah etmeye devam edeceğiz. 

Ta ki bazı kalbi hastalıklı ve bazı münafıkların İslam devleti aleyhinde konuştukları yalan sözleriyle kimse İslam devleti hakkında kötü bir zan beslemesin. 

Bu sayımızda da özellikle İslam devletinin Suriye’de savaşan gruplar hakkındaki düşüncesini ve onlara bakışını uzun uzun anlattık. Kendileri Allah’ın yasalarıyla hükmetmez iken, Allah’ın yasarıyla hükmeden İslam devletiyle savaşanların, Şeyh Ebu Muhammed el-Adnani’nin beyan ettiği gibi küfür ve riddettir. 

Ayrıca son dönemde garip tavırlar sergileyerek İslam devletini karşısına almak isteyen Türkiye devletinin PKK’ya verdiği destek ve tavizlerle bölünmeye doğru yol aldığını da izah etmeye çalıştık. 

Bu ve bunun gibi ilgi duyacağınız yazılarımızı bu sayımızda bulabilirsiniz. 

Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine mazhar olmak için geçen sayıda yaptığımız duamızı yenileyerek, İstanbul’un fethini savaşsız ve kansız tekbirlerle bize nasip etmesini temenni ediyoruz. Allahumme âmin... 



Al - Hayat Medya 
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Asrımızın ve her dönemin en büyük şirklerinden biri duada şirk olmuştur. 
İlahlığı sadece Allah’a veremeyenler onunla beraber başkalarından da bir şeyler isteme ihtiyacı hissetmişlerdir. Ya Allah azze ve celleyi çok büyük, kendilerini de çok küçük, günahkâr ve ondan uzak görerek ya da Allah azze ve cellenin basit işlerle ilgilenmediğini bu tür basit duaları bazı kimselere devrettiğine inanarak Allah’ın dışındaki başka varlıklara dua etmişlerdir. 

Gemiye bindikleri zaman, dini yalnız O’na has kılarak (ihlâsla) Allah’a yalvarırlar. Fakat onları salimen karaya çıkarınca, bir bakarsın ki, (Allah’a) ortak koşmaktadırlar \ 

Bu ayetin tefsirinde ibnu cerir Et-taberi rhm. Şunları söylemektedir: 

Bu müşrikler denizde bir gemiye bindiği zaman boğulmak ve helak olmaktan korktukları için sadece Allah’a dua edip dini ona has kılarlar. Yani şiddet ve sıkıntı anlarında rablerini birlerler. Ve yalnızca ona ibadet eder, ona dua ederler. 
Allah’ın dışında dua ettikleri ilahlarından medet ummazlar, sadece onları yaratan rablerine yönelirler. Karaya ulaştıkları, içine düştükleri sıkıntıdan kurtuldukları vakit karada rablerine ortak koşup onun dışında başkalarına ibadet etmeye başlarlar. Allah’ın dışında başka ilahlardan, putlardan bir şeyler istemeye başlar onları Allah’a denk tutarlar 2 . 

“Allah’ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan, o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu yine O’ndan 
başka giderecek yoktur”. . . 3 



Allah Teâlâ peygamberine seslenerek şunları söylemektedir. 
Ey Muhammed dünya ve ahirette sana fayda 

sağlayamayacak, dininde ve dünyanda sana zarar veremeyecek, seni yaratan ve mabudun olan Allah’ın dışında hiç kimseye dua etme. Yani onlardan fayda bekleyerek veya zararların korkarak onlara ibadet etme. 
Çünkü onlar fayda veya zarar veremezler. Eğer sen Allah’ın dışında binlerine dua edersen, Allah’a şirk koşarak kendine zulmedenlerden olursun 4 . 

Süleyman Alu-Şeyh bu ayet hakkında şunları söylemektedir: 

Ayetler açık ve kati olarak, Allah’ın dışında birisine dua 


Yine bu ayetin tefsirinde ibni cerir şunlan söylemektedir: 


1 - Ankebut 65 

2 - Camiul beyan 10\159 
3 -Yunus 106-107 

4 - Camiul beyan 6X618 
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etmek, ondan medet dilemek veya 

istiğasede bulunmak büyük şirk olduğunu ifade etmektedir. Bundan ötürü Allah azze ve celle “Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu yine O’ndan başka giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, O’nun keremini geri çevirecek de yoktur...” (5) demektedir. Çünkü mülkte, kahretmede, verme veya engellemede tek yetki sahibi o’dur. Durum böyle olduğu için bunun gereği olarak Allah tealanın ulûhiyette birlenmesi gerekir. Ve bir faydayı elde etmede veya zararı def etmek için sadece ondan istemek lazımdır. 
Çünkü faydayı onun dışında sağlayacak yoktur. 
Aynı şekilde zararı da onun dışında def edecekte yoktur. 

“Allah’ın insanlara açacağı herhangi bir rahmeti tutup hapseden olamaz. O’nun tuttuğunu O’ndan sonra salıverecek de yoktur. O, üstündür, hikmet sahibidir. ” ( 6) 

Bundan ötürü Allah tealanın dışında kimse bu iddiada bulunamaz. Kendisine bile fayda sağlayamayacak veya zararı def edemeyen birisinden bir şeyler istemenin batıllığı ortadadır. 
Bu kabirperestlerin inancının tam tersidir. Çünkü onlar, evliyaların ve meczub olan tağutlarının fayda veya zarar verebileceğine, zararı defedebileceğine ve onların kâinatta ve mutlak mülkte tasarruf hakkına sahip olduklarına inanırlar (7) 8 . 

Yine bu konuda Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: 


cevap veremeyecek şeylere dua edenden daha sapık kim olabilir? Onlar, bunların dualarından habersizdirler.İnsanlar Kıyamette haşredildikleri vakit (müşrikler) onlara (tapındıklarına) düşman kesilirler ve onlara kulluk ettiklerini inkâr ederler. (8> 

İslam âlimleri, duanın hangi çeşidi olursa olsun Allah’ın dışında birisine yöneltmenin şirk olduğuna icma etmişlerdir. 


İbni Teymiyye rahimehullah; 

Kim kendisi ile Allah arasına aracılar koyar, onlara dayanır, onlara dua eder veya onlardan bir şey isterse tüm âlimlerin icmasıyla kâfir olmuştur (9) . 


İbni Kayyım rahimehullah.; 

Şirkin çeşitlerinden biriside, ihtiyaçlarını bir ölüden istemek, ondan yardım ve kurtuluş beklemek, dua da onlara yönelmektir. (10) 

Muhammed bin Abdulvvehhab rhm; 

Bu şirkin çeşitlerinden, biri de insanın Allah’ın dışında bir yıldızın, bir insanın, bir peygamberin, birsalihin, bir kâhinin, bir sihirbazın, bir bitkinin, bir hayvanın veya bunun dışında herhangi bir varlığın kendi zatıyla ona dua edenin duasını icabet edebileceğine, fayda sağlayabileceğine veya bir zararı def edebileceğine inanmaktır. (11) 

Süleyman Alu Şeyh şunları söylemektedir: 


Allah’ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine 



İslam âlimleri icma etmişler ki; kim duanın herhangi bir çeşidini Allah’ın dışında birisine yöneltirse O lailaheillalah muhammedun resulullah dese, namaz kılsa, oruç tutsa bile yinede müşriktir. Çünkü İslam’ın şartı, kelime-i tevhidi telaffuz edip Allah’ın dışında kimseye ibadet etmemektir. Kim kelime-i tevhidi telaffuz eder ve Allah’ın dışında başkalarına da ibadet ederse o kelime-i tevhidi söylese bile gereğini yerine getirmemiş olur. Bu Yahudilerin Allah’ın dışında ilah yoktur deyip Üzeyr’i (a.s.) Allah’a ortak koşmalarına benzer. Sadece kelime-i tevhidi telaffuz etmek, onun gereğini yerine getirmeden 

5 - Yunus 107 

6 - Fatır 2 

7 - Teysirul azizil hemid 237-238 

8 - Ahkaf 5-6 

9 -El-insaf 27\108 

10 - Medaricu-ssalikin 1X375 

1 1 - Dureru-sseniyye 4X7 
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gereği gibi amel etmeden tek başına yeterli değildir 12 . 

Asrımızın müşrikleri bu konuda o kadar aşırıya gitmişki, Allah subhanehu ve talanın kuranı kerimde bahsetmiş olduğu müşriklerden bile daha aşırıya gitmişlerdir. O günün müşrikleri büyük sıkıntılarında yanlızca Allah azze ve celleye dua ederken, rahatlık anlarında salih zan ettikleri putlarından istemekteydiler. Günümüz müşrikleri en büyük sıkıntılarında da rahatlık anlarında da salih zan ettikleri sahışların ruhlardan istemektedirler. Hiçbir zaman allah subhanehu ve teladan isteme ihtiyacı hissetmemektedirler. 

Olmayan beyinleri ile mantık yürütüp kendilerini ve tebalarını bu konuda kandırmaktadırlar. Allah’a direk dua edilmez, aracılar şarttır diyerek dünyadaki bazı makam sahiplerine nasılki direk ulaşamıyorsak Allah azze ve celleye de direk ulaşamayacağımızı ve bunun için aracılar edinmemiz gerektiğini iddia ederler. Bazıları da Allah azze ve celleyi haşa direk elektrik veren bir santrale benzeterek Allah’la ancak trafolarla bağlantıya geçmemiz gerektiğini, aksi takdirde yanacağımızla ilgili çok saçma örnek getirmektedirler. 

O’nun benzeri olan hiçbir şey yoktur. O, her şeyi işitir ve görür. (Şura 11) 


için aracılara ihtiyaç olsun, nede elektrik santraline benzer -hâşâ- trafoya ihtiyaç olsun. O insana şah damarından bile daha yakındır. Her işittiğini duyan ve aynı anda tüm kâinat bile ondan istese aynı hepsine icabet edecek kudrettedir. Birine ikramda bulunacaksa kendi fazlından verir kimse onun yanında torpil yapamaz, adam kayıramaz. 

Şayet kullarım, sana beni sorarlarsa, gerçekten ben çok yakınımdır. Bana dua edince, dua edenin duasını kabul ederim. O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki, doğru yola gidebilsinler. (Bakara 186) 

Onları bu konuda şirke götüren en temel sebeblerden biri de asrımızın müşriklerinin Allah azze ve celleyi gereği gibi tanıyamamaları ve ona layık olmayan vasıfları yakıştırmalardır. Yoksa Allah azze ve celleyi gereği gibi tanımış olsalardı getirmiş oldukları benzetmelerden Allah subhanehu ve telanın ne kadar uzak olduğunu bilecek ve ona bu konuda şirk koşmayacaklardı. 

Ey insanlar! Size bir misal verildi; şimdi onu dinleyin: Allah’ın dışında dua ettikleriniz, bir araya gelseler bile bir sineği dahi yaratamazlar. 
Sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan geri de alamazlar. İsteyen de âciz, kendinden istenen de! Onlar, Allah’ın kadrini hakkıyla bilemediler. 
Hiç şüphesiz Allah, çok kuvvetlidir, çok üstündür. 
(Hac 73-74) 


Allah azze ve celle ne insana benzer ona ulaşmak 


12 - Teysirul Azizil Hamid 227 
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HİCRET ETMEYENE 

İKRAH YOKTUR 


Hamd Âlemlerin Rabbi olan Allah’a olsun. Salât ve selam mücahidlerin önderi Muhammed sallahu aleyhi ve seleme ve bu yolda onu takip edenlerin üzerine olsun. 

Bilindiği gibi ikrah atında küfre zorlanan birisi küfür olabilecek bir sözü veya ameli işlerse bu konuda mazeretli olur. Bu konudaki delil ise; 

Kalbi imanla dolu olduğu hâlde zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah’ı inkâr eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah’tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır (1> . 

Bu ayeti kerimenin ikraha delil oluşunu nuzul sebebinden daha iyi anlamaktayız. Nitekim bu ayetin nuzul sebebi; 

Meşhur olan görüşe göre zikredilen ayetin ammar bin yasir hakkında nazil olduğudur. Nitekim bu konudaki rivayet, Ebu Ubeyde b. Muhammed b. 
Ammar b. Yasir yoluyla gelmiştir. 

Muhammed b. Ammar b. Yasir şöyle dedi: 

“Müşrikler Ammar’ı yakaladılar ve ona işkence yaptılar. Sonunda kendisinden istediklerinin bir kısmını onlara verdi ve onu serbest bıraktılar. 


Bunun üzerine Ammar, Rasulullah (s.a.s)’ın yanına gelerek başına gelenleri anlattı. Rasulullah (s.a.s) ona: 

“Kalbini nasıl buluyorsun?” diye sordu. Ammar: 

“Şüphesiz imanla mutmain olarak buluyorum” diye cevap verdi. Rasulullah (s.a.s) ona dedi ki: “Eğer onlar (işkenceye) dönerlerse, yaptığını tekrarla!” 1 (2) 

Bu ayetin dışında ikrah için delil olarak zikredilen başka ayet ve hadisler de bulunmaktadır. 

İslam âlimleri ikrahı mutlak olarak bırakmamış bilakis bunu belli bazı şartlara bağlamışlardır. 
Konumuz ikrah olmadığı için bu konudaki şartları hepsini zikretmeye ihtiyaç duymuyoruz. 
Konumuzla alakalı şartlardan sadece bir tanesini ele alacağız. 

O şartlardan bir tanesi de; 

Zorlanan kaçma, yardım talep etme ve karşı koyamaması gerekir. 

Aksi halde ikrah gerçekleşmiş olmaz. 


1 - Nahl 16/106. 

2 - Fethul Bari clt.12sh.312 
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Başına gelecek musibetten kurtulamaması ve bu anlamda aciz olması gerekir. 




Zorlananın tehdit edildiği şeyi kaçarak, yardım talep ederek ve mukavemet göstererek def edememesi gerekir. (3) 


ikraha zorlanan kişi tehdit edildiği şeyi, kaçmakla bile olsa kendisinden def etmekten aciz olması gerekir. (4) 

Tehdit edildiği şeyden kurtulma imkânı olan bir insan ikrah altında sayılmaz. Bir şahsın kendi nefsi rahatlığını düşünerek bu konuda ki imkânlarını kullanmaması onu mazeretli kılmamaktadır. İkrah diyerek yaptığı suçun cezasına maruz kalacaktır. 
Çünkü onun için ikrah söz konusu değildir. 

Bu bilgilerden sonra şunları söyleyebiliriz ki; İslam devleti kurulduktan sonra buraya hicret etme imkânı olanlar için ikrah mazereti kalkmıştır. 
Yukarıda beyan ettiğimiz gibi tehdit altında olan bir şahıs bundan kurtulma imkanı olmadığı durumda ikrah onun için mazeret olabilir. Allah’ın fazlıyla Müslümanların hicret edebilecekleri, tağutlardan kaçıp sığınabilecekleri bir yurtları artık vardır. Bütün bunlara rağmen tağutların diyarlarında kalanlar için bu ayeti kerimeyi hatırlatmak isteriz. 

Melekler, kendilerine zulmeden kişilerin canlarını aldıklarında, onlara, “Ne işte idiniz?” derler. 
Onlar da: “Biz yeryüzünde zayıf kimselerdik.” 
derler. Melekler: “Allah’ın yeryüzü geniş değil miydi, siz de orada hicret etseydiniz ya?” derler. 
İşte bunların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü gidiş yeridir. (Nisa suresi 97. ayet) 

ibni Abbas, dehhak, ketade ve suddiden rivayet 


edildiğine göre bu ayet, Mekke’de kalıp hicretten geri duran ve müşriklere sevgi gösterip bedir gününde mürted olarak öldürülenler hakkında nazil olmuştur. (5) 

O günde nefislerine zulmedenler olarak tabir edilenlerin bir kısmı öldürülürken bir kısmı da esir düşmüştü. Öldürülenler hakkındaki rivayetler, onların kâfir ve mürted olduklarıdır. 

İkrime Radiyallahu Anhu Şöyle der; 

“Melekler kendilerine zulmedenlerin canlarını alırken; onlara şöyle derler: “Ne durumdaydınız?” 
dan “O ne kötü varış yeridir.” Ayetine kadar olan kısım, kays bin fakih bin muğire, haris bin zema bin esved, kays bin velid bin muğire, ebil as bin münebbih bin heccac ve ali bin ümeyye bin halef hakkında nazil olmuştur. 

ikrime Dediki; ne zaman kureyş müşrikleri ve onlara tabi olanlar ebu sufyanı ve kureyşlilerin kervanını resulullah ve ashabından alıkoymak ve isteklerine ulaşmak için yola çıktıklarında, kendileriyle beraber daha önce Müslüman olmuş bazı gençleri de zorla getirmişlerdi. Sözleşmedikleri halde bedirde toplandılar ve kâfir olarak öldürüldüler. 
Onlar İslam dininden dönmüşlerdi. İşte bu ayeti kerimede isimlendirdiklerimiz bunlardı. (6) 


3 - El-Eşbah vvennezair imam suyuti cl.1 sh.209 

4 - Fethul bari cüz 1 2 sh 31 1 

5 - imam cessasın ehkamul kuran tefsiri c.3 sh.228 

6 - Taberi tefsiri c.9 sh.105-106 
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HİCRET ETMEYENE İKRAH YOKTUR 


îbn Abbâs r.anhuma bana Şöyle haber verdi: 

insanlardan bir kısım Müslümanlar, peygamber döneminde müşriklerle beraber olmuşlar ve onların karartılarını çoğaltmışlardı. Atılan oklardan biri onlardan herhangi birisine isabet etmiş ve öldürülmüştü. Yahut vurulmuş ve öldürülmüştü. Ve Allah ve celle “Melekler kendilerine zulmedenlerin canlarını alırken” Nisa 97. ayetini indirdi. (7) 

Esir alınanlara da Resulullah s.a.s kâfir muamelesi yapmıştır. Bunlar kendilerini İslam’a nispet ettikleri halde Allah resulü s.a.s bunların iddialarını kabul etmedi ve bunların zahirlerinin küfür üzere olduğu için bunlara kâfir muamelesi yaptı. 

Süddî der ki: 

Abbâs, Akîl ve Nevfel esir olduklarında; Allah Resulü Abbâs’a: Kendin ve kardeşinin oğlu yerine fidye ver, buyurdular. Abbâs: Ey Allah’ın Rasûlü, senin kıblene namaz kılmadık mı? Senin şehâdetini getirmedik mi? deyince; Allah Rasûlü; Ey Abbâs, siz hasımlaştınız, size de hasım olundu, buyurdular ve : «Allah’ın yeri geniş değil miydi?...» 
âyetini okudular. (8) 


Tağuti rejimlerin onlara zorla işlettirmiş oldukları küfür veya şirkler için onların bu anlamda herhangi bir mazereti kalmamıştır. Çünkü imanlarını ve dinlerini muhafaza edebilecekleri bir yurtları vardır. 
Dünyalık bahanelerle buraya hicret etmeyen kardeşlerimizin büyük bir tehlike altında olduklarını ifade etmek isterim. 

imanını ve dinini muhafaza etmek isteyen binlerinin bu saatten sonra küfür diyarında kalmaları caiz değil onları küfrün eşiğine kadar götürebilecek bir tehlike ile karşı karşıyalar. 

İslam devletine bir mücahid olarak katılmak istemeseler bile burada bir vatandaş olarak kalmaları gerekir. Çünkü İslam devleti, bırakın herhangi bir küfür veya şirk olabilecek unsuru, hiçbir harama bile göz açtırmamaktadır. İslam devleti bütün küfür ve şirk çeşitlerine savaş açmış Allah’ın fazlıyla kendi idaresinde tuttuğu alanlarda bu pisliklerin kökünü kazımıştır. Açıkta işlenen bütün haramları kaldjrrpş, bütün vacipleri zorlada olsa yaptırmış ve bu anlamda hiç kimseye en ufak bir taviz bile vermemiştir. Gizli hallerden ve bireysel davranışlardan beri olduğumuzu beyan ediyor, onları ise Allah’a havale ediyoruz. " • 


Buhari’de Enes b. Malik’in rivayetinde Hz. 
Abbas hakkında şöyle bir rivayet geçer: Ensardan bazı adamlar Rasulullah (s.a.v.)’den izin isteyerek şöyle dediler: Bize izin ver de kız kardeşimizin oğlu Abbas’tan fidye almayalım?, Rasulullah (s.a.v.): Allah’a yemin olsun ki, ondan bir dirhem bile almamazlık etmeyeceksiniz!” buyurdu. (9) 

ibni İshak'ın Siyerinde şu ifade geçer: “Senin zahirin (görünüşün) bizi ilgilendirir, Kalbini Allah (c.c.) bilir!” 

Bu ayeti kerime Mekke’de kalıp Medine’ye hicret etmeyen ve daha sonra zorla Mekkeli müşrikler tarafından bedir savaşına götürülen ve o savaşta ölenler üzerine inmiştir. Bu ayeti kerimede iman ettiği halde Mekke’de kalıp hicret etmeyenler zorla savaşa getirildikleri halde bu konuda herhangi bir mazeretlerinin olmadığını Allah azze ve celle kendisi beyan etmektedir. 
Mazeretlerinin olmadığını da hicret etme imkânları olduğu halde hicret etmemelerine bağlamaktadır. 


Şeyh Ebu Muhammed Adnani’nin dediği gibi: 

Haydi, ey Müslümanlar devletinize gelin! Bizler sizi; özellikle de davetçileri ve ilim talebelerini cihada çağırıyoruz. 

Haydi, Müslümanlar hilafet topraklarına gelin! 

Senin için İslam yurdunda koyun çobanı olman, küfür diyarında kendisine itaat edilen bir efendi olmandan daha hayırlıdır. 

Tevhid burada gerçekleşti, vela ve bera burada somutlaştı. 

Allah yolunda cihad burada! Burada şirk de yok, putlar da yok, milliyetçilik de yok, ulusçuluk da yok, şirkçi demokrasi de yok, küfrî laiklik de yok. 
Arap’la acem, beyazla siyah arasında bir fark yok. 
Amerikalıyla Arap, Afrikalıyla AvrupalI, doğuluyla batılı burada kardeş oldu. 


7 - Buhari tefsir babı nisa 97 c.6 sh.48 

Bugün Türkiye gibi Tağuti rejimlerin değişik s -ı b m kesir tefsin c .2 S h.389 

u J u u J u * 9 - Buhari, 2/896/2400 

şekillerde Müslümanları küfre zorladıklarını bilmekteyiz. 



İyiliği emir, kötülükten alıkoyma burada.Allah’ın şeriatı burada hâkim! Allah’ın lütfuyla burada din egemeniTevhidi haykırmak burada! İslam yurdu burada! Hilafet toprakları burada! 

Sırf küfür diyarında kaldıkları için bu ayeti kerimenin birebir muhatabı olduklarını söylemiyoruz. Hiçbir küfür, şirk veya harama bulaşmadan küfür diyarında ikamet etmek küfür değil haramdır. 

Allah resulü Sallallahu aleyhi ve selem şöyle buyurmaktadır: 

“Müşrikler arasında ikamet eden her müslümandan beriyim” 

Ey Allah’ın resulü neden? Denildi. “(Müslümanlarla müşriklerin) “Ateşleri birbirini görmesin”, diye cevap verdi. (10) 

Yine bu konuda şöyle buyurmaktadır: “Kim bir müşrikle bir araya gelir ve onunla oturursa oda çınlardandır.” * (11) 

Fakat askerlik gibi herhangi bir küfre zorlandıkları takdirde bu ayetin birebir muhatabı olacaklarını unutmasınlar. Allah bizleri küfre veya şirke düşmekten muhafaza etsin. Küfür diyarında ikamet eden kardeşlerimizi biran evvel o şirk yuvalarından kurtarsın. Kendi devletlerine, İslam devletine iltihak etsin. 


10 - Tirmizi clt.3 sf.207 hadis no: 1 604 

11 - Süneni ebi davud clt.3 Sf.93 Hadis no: 2787 




ALLAH 

YOLUNA ENGEL OLANDAN 


DAHA ZALİM KİM OLABİLİR ? ( BAKARA 114} 


Bu ümmeti uzun zaman sonra tekrar bir halife etrafında toplayan Rabbimize hamd olsun. 
Salât ve selam onun resulüne, ailesine, sahabesine ve tüm müslümanların üzerine olsun. 

Bu dünyada birliğin faydası ve ayrlığın zararı o kadar bedihi bir duruma ulaşmış ki bunun üzerinde durup bunu bir kez daha burda zikretmeye ihtiyaç hissetmiyorum. Bu durum sadece islami camiada değil bütün çevrelerce kabul edilir bir hakikattir. 

Aynı hedefi gözetleyip birleşemeyen grupların ısrarla ve sürekli olarak üzerinde durdukları en büyük olgu birleşmedir. Bunu beceremedikleri için hedeflerine ulaşamadıklarına dem vuran bu gruplar, birleşmek için ellerinden gelen gayreti sarf etmektedirler. Çoğu zaman birleşmek adına kendi değerlerinden bile ödün veren grupların birleşmeleri çok uzun sürmektedir. 

İşte bu eksikliğin en büyük sancısını çekenlerden birileride müslümanlardır. Bir olamadıkları için dünyanın dört bir tarafından maddi ve manevi zulme maruz kalmaktadırlar. Bu dine düşman olanlar bu dini diledikleri gibi değiştirmiş, değiştiremediği nasslarını da dilediği gibi yorumlamışlardır. Ne kötü bir hal ki senin dinini düşmanların tayin ediyor ve onlar senin dinini yorumluyor. Bu durumun vehmametini varın siz düşünün. Maddi olarak dünyanın her bir tarafında müslüman kanı akarken maruz kaldıkları muamele ise, sonuncu insan sınıfına uygulanan muameleden öteye geçmemektedir. 


Bu kadar zilletten sonra, bize izzet nasip olmuşken, hangi akıl bunun karşısında durabilir. Hangi akıl, hangi vicdan ve hangi iman buna müsaade edebilir. 


Dünyanın her karesinde yaşayan müslümanlara bir nebzede olsa izzet nasip olmuşken, buna hangi mantık engel olabilir. Zerre kadar aklı ve vicdanı olan herkes bu birliğe destek verip bunu canlandırması ve geride kalanları bu birliğe davet etmesi gerekir. 

Allah azze ve celle öncelikle göndermiş olduğu tüm resullerine, daha sonra bunlara iman eden tüm müslümanlara bir olmaları ve ihtilafa düşmemeleri gerektiğini vurgulamıştır. 

Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin” diye Nuh’a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya tavsiye ettiğimizi Allah size de din kıldı. Fakat kendilerini çağırdığın bu (din), Allah’a ortak koçanlara ağır geldi. Allah dilediğini kendisine (peygamber) seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir. (Şura 13) 

Evet, Allah azze ve cellenin bize emrettiği birleşmektir. Bir imamın etrafında birleşmek, kelimeleri birleştirmek ve ihtilafı kaldırmaktır. Bu söz ancak müşriklere ağır gelir ve onlar bundan uzak dururlar. Ya da müşriklerle beraber otura otura kalpleri onlara benzeyenlere ağır gelir. Ağır gelmeseydi, yıllardır özlemini çektiğimiz, becermek için gecemizi gündüzümüze kattığımızı bir devleti Allah azze ve celle bize nasip etmişken bundan nasıl olurda yüz çeviririz. 
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I Bunda BirTanakuzH 

| Yok Mudur Ey Akıl Sahipleri? 

Ya sen bunu istediğini söylerken yalan söylüyordun ya da sen Abdullah bin Ubey bin Selül’ün yolundasın. Bu iş sana verilmediği için geri duruyorsun. İnadına hakka karşı duruyorsun, inadına suyun zıddına yüzüyorsun, inadına güneşe gözünü kapayarak hem kendine hemde binlerinin hayatını karartmak istiyorsun. 

Yan /arındakini tasdik etmek üzere onlara Allah katından bir kitap gelince, daha önceleri inanmayanlara karşı onunla yardım isteyip durdukları halde, o tanıdıkları kendilerine gelince, bu sefer kendileri onu inkâr ettiler. İşte bundan dolayı Allah’ın laneti kâfirleredir. (Bakara 89) 

Daha önce bu hakkı adı gibi bildiği ve bunu talep ettiği halde, hatta sık sık müşriklere hatırlatarak, yakında bir peygamber gelecek ve biz onunla size karşı zafer kazanacağız diyen yahudilere Allah azze ve celle bunu nasip edince bu sefer inkar etmeye başladılar. Evet, vakıa değişik olabilir ama tarih tekerrür ediyor. Bugün bazılarından bu tavrı görünce aklıma ilk gelen bu ayeti kerime oluyor. O gün bunu Abdullah bin Ubey selul yaptı, bu gün ise onun torunları aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. 

Yıllardır, cemaat dediler, tevhid dediler, şirk dediler, imam dediler, beyat dediler, halife dediler, hilafet dediler, devlet dediler, şeriat dediler ama gel gör ki; Allah onlara istediklerini verince bundan yüz çevirdiler. 


İsrail oğullarının Musa’dan sonra ileri gelenlerini 



görmedin mi? Hani onlar, peygamberlerine: “Bize birkumandangönderdeAllahyolundasavaşalım. . . ” dediler. O da: “Size savaş farz kılınırsa, acaba yapmamazlık eder misiniz?” dedi. Onlar: “Bize ne oldu da yurtlarımızdan çıkarıldığımız ve çocuklarımızdan ayrıldığımız halde Allah yolunda savaşmayalım?” dediler. Bunun üzerine savaş kendilerine farz kılınınca da onlardan pek azı hariç, yüz çevirdiler. Ama Allah, o zalimleri bilir. 
(Bakara 246) 

Döneklik bu kavmin ruhunda var. Ve bu kavmin ahlakını almış binlerinde. 

Hep beraber Allah’ın ipine sımsıkı sarılın ayrılmayın. (AH im ran 103) 

Allah subhanehu ve teala uzun zaman sonra ümmetin acısını dindirip, onları bir imamın etrafında topladı. Bu ümmet imamsız geçirdiği günleri çok iyi hatırlamaktadır. Neler yaşandığını çok iyi bilmektedir. Kirletilen ırzları, hapishanelerden yükselen bacılarımızın feryatlarını, zindan da heba edilen ömürleri, işkence altında can veren kardeşlerimizi, Unutmadık unutmaycağız... 

Allah subhanehu ve teala müslümanlara bunca nimet vermiş, onlara bir halife nasip etmiş, kelimelerini birleştirmiş, neredeyse bütün cihadi ve tevhidi ceamaatleri bir araya getirip ihtilafları kaldırmışken hala bu güneşe gözünü kapamak isteyen, biraz daha bekleyelim diyen, onlarda cemaat bizlerde cemaatiz diyip ihtilaf ve tefrika tohumlarını eken, müslümanların hicret ve cihadının önünde oturan ve müslümanların birleşmelerine engel olandan daha zalim kim olabilir. 

Ondan daha büyük cehennem davetçisi kim olabilir. Nitekim Allah resulü sallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır. 

Busr bin Ubeydullah El Hadrami, Ebu idris El Hulani’nin Huzeyfe bin Yeman’dan şu hadisi işittiğini rivayet etmişti: 

“İnsanlar Rasulullah (s.a.v)’e hayır hakkında soruyorlardı. Fakat ben, bana dokunmasından korkarak şer hakkında soruyordum. 


Dedim ki; “Ya Rasulullah biz cahiliye ve şer 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içindeydik, Allah’u Teâla bize bu hayrı getirdi. Peki bu hayırdan sonra şer var mı?” 

Dedi ki; “Evet, fakat içinde karışıklık ve şer var”. 

Dedim ki; “O karışıklık nedir?” 

Dedi ki; “Bir takım insanlar benim gösterdiğim yolun (hidayetin) dışında benim sünnetimin tersine ümmeti idare edecekler. Onları bileceksiniz ve onları kabul etmeyeceksiniz.” 

Dedim ki; Bu hayırdan sonra şer var mı?” 

Dedi ki; “Evet. Cehennemin kapılarında davetçiler olacaktır. Kim onlara uyarsa onu cehenneme atacaktır.” 

Dedim ki; “Ya Rasulullah, bize onları tarif et? 

Dedi ki; Onlar bizim derimizden ( milletimizden ) insanlardır. Bizim aziz duygularımızla seslenerek bizim dilimizle konuşurlar.” 

Dedim ki; “Bunların zamanı bana yetişirse bana ne emredersiniz?” 

Dedi ki; “Müslümanların cemaatindan ve Halifesinden ayrılmazsın” 

Dedim ki; “Eğer müslümanların cemaati ve Halifesi yoksa” 

Dedi ki; “O zaman bütün cehenneme davet edenlerden uzak dur. Velev ki bir ağacın köklerini ısırıp kalsan da ölüm sana gelinceye kadar o durum üzere kal.” (1) 


Birliğimizin önünde oturanlar cehennem davetçileri değil midir? 


Yıllardır hilafet ve beyat naraları atıp, iş beyat edip bir imama tabi olmaya gelince yüz çevirip ve insanları bundan yüz çevirtenler cehennem davetçileri değil midir? 

Tağutların gölgesinge korkarak, ne kendini nede tebasını hiçbir şirk ve küfürden muhafaza etmeye gücü olmadığı halde İslam devletine hicretin önünde oturanlar cehennem davetçileri değil midir? 



Bir davetçi insanları hakka davet etmiyorsa, şere davet ediyordur. Hak yoluna davet, insanı cennete götürüyorsa, şer yoluna davet ise insanı cehenneme götürür. 

Bu gün bir davetçi kim olursa olursun, müslümanların birliğini bozup, müslümanları İslam devletinden uzaklaştırıyorsa o şerrin davetçisi yani cehennemin davetçisidir. Çünkü bugün, Allah’ın dininin yaşandığı tek ülke ve devlet İslam devletidir. Allah’ın şeriatinin istisnasız tatbik edildiği devlet İslam devletidir. 
Allah’ın cezalarının ikame edildiği tek devlet İslam devletidir. Dinimizi en rahat izhar ettiğimiz devlet İslam devletidir. Farzlarımızı en rahat ifa ettiğimiz devlet İslam devletidir. Küfür, şirk ve haramların bütün çeşitlerinin tarihe karıştığı topraklar İslam devleti topraklardır. 

Bir insan kendine müslüman diyecek ve çoğumuzun hayal bile edemediği bir devleti Allah azze ve celle bize nasip ettikten sonra, hala küfür diyarında ikamet edecek, haramlarla haşir neşir olacak, müşriklerle beraber oturup kalkacak, kendisi zillet içerisinde yaşarken, müşrikler izzetli bir şekilde yaşayacak. Vallahi bunda bir zıtlık vardır. 
Vallahi bunda bir samimiyetsizlik vardır. Vallahi bunda şirke ve müşriklere bir meyil, İslam ve müslümanlardan bir yüz çevirme vardır. 

Allah subhanehu ve tealanın bize bahşettiği bu nimete ne kadarda şükretsek azdır. Allah’tan ayağımızı kaydırmamasını, bizi kibirlendirip azdırmamasını, kendi dininde daima hizmetçi kabul edip bize hizmet ettirmesini dilerim. 

Allah’ım müslümanların kelimelerini ve kalplerini birleştir. Saflarını düzelt, aralarındaki nefret tohumlarını kaldır, bize bu izzeti tattırdıktan sonra bizi tekrar zelil kılma. Müşrikler arasında ikamet eden tüm kardeşlerime biran evvel hicret nasip et. 
Duamızın sonu Âlemlerin Rabbine hamd olsun. 


1 - (Buhari Fiten-12, Tecrid C. 9 S. 297 H. No: 1471) 
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İSLAM DEVLETİ KÜRTLERLE NEDEN SAVAŞMAKTADIR ? 


İSLAM DEVLETİ 0 

KÜRTLERLE NEDEN SAVAŞMAKTADIR' 




Hamd, bize hidayeti nasip eden âlemlerin rabbine salât ve selam bize bu hidayeti getiren elçisine, ashabına ve ona iman edenlerin üzerine olsun. 

İnsanları yıllarca sömürüp kandıran tağutlar her seferinde farklı bir yalan ve kandırma çeşidiyle bunlara yaklaşmakta ve bunları kendi hükümranlığı altına alıp uzun bir süre dilediği gibi onları kullanıp sömürmektedir. Tarih, tağutların bu oyunları ve kandırmalarıyla doludur. Her dönemde isimleri değişsede, alt yapıları değişmez. 
Kullandıkları en genel iki kavram özgürlük ve adalettir. 

Asıl itibariyle belki bir zulme karşı ortaya çıkmış bu farklı oluşumlar kendilerince getirdikleri çözüm ve iddia ettikleri adaletle aslında yeni bir zulmün kapısını açtıklarını bilmemektedirler. Onların bu zulmünü, onlardan sonra gelen nesiller anlayacak ve atalarına bu anlamda savaş açacaklardır. 
Biri diğerini zulümle suçlayacak ve yeni 


kurbanlarına adalet ve özgürlük vaadlerini bu kez bunlar verip bir süre de bu zalimler kendi dönemindeki insanları kandıracaklar. 

Bu genel hastalığın asıl nedeni cehalettir. 
Adaleti ve özgürlüğü tanımama cehaletidir. 
Zulmü nasıl tedavi edeceklerini bilmeme cehaletidir. 

Dünyanın her tarafında verilen bu adalet ve özgürlük mücadelesi ve getirmeye çalıştıkları adalet ve özgürlük ölçüleri çok farklılar arzetmektedir. Hatta bir ülkede demokrasi havarisi olan her bir parti diğerini zulümle nitelemekte ve asıl adaletin kendisinin getireceğine inanmakta ve tebasını bu şekilde aldatmaktadır. 
İşte adaleti ve özgürlüğü tanıyamamış bu cahillerin hedefleri bir ise de gittikleri yol ve vardıkları neticeler hep yanlış olmuştur ve olacaktır. 

Çünkü bunlar adaleti tanıyamamış ve 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zulmün nasıl def edileceğini bilememiştir. 

Kendi nefsini ilahlaştırıp insanlara zulmeden bir yöneticiyi azlettiklerinde, sorunun çözüleceğine inanıyorlar. Hâlbuki o zalimi azleden yeni lider, eskisinin yerine kendisi geçip aynı veya daha farklı zulümleri bu sefer kendisi yapmaya başlamaktadır. Çünkü ikisinin de mihengi akıldır. O kendi aklıyla adaletle hükmetmeye çalışmaktaydı belki, ama onun bu adalet anlayışı sana ve birilerine uymamaktaydı. Nitekim sende kendi aklınla adaleti ayakta tutmaya gayret edecek ve senin bu anlayışında başka birilerine uymayacaktır. Bu sefer başkaları seni zulümle niteleyecek ve seni azletmek için yeni oluşumlar oluşturacaktır. Bu döngü devam edip gidecektir. Değişmeyen tek şey ise zulmün devam ettiği ve o kadar çabaya rağmen bir türlü adaletin gelmeyişidir. 

Bu anlamda tc devletinin zamanında kürtlere yönelik yaptığı zülme bir başkıldırı niteliğinde ortaya çıkan ve türkçülüğe karşılık kürtçülüğü ön plana alan pkk ve alfabede hart bırakmayan bu örgütün diğer yansıma oluşumları, kürtlere özgürlük ve adalet getireceğini iddia etmektedir. Hastalığı anlamış fakat tedaviyi anlayamamışlardır. 

Zulmü kaldırayım derken başka bir zulmün bayraktarlığını yapacaklarını belkide tahmin etmiyorlardı. Ama bu terör örgütünün çıktığı ilk günden beri tc’nin yaptığı zulmün aynısını yapmaya başlamış ve halende buna devam etmektedirler. Kürtlere adalet ve özgürlük getireceğini iddia eden bunlar, kürtlere TC’nin yapamadığı zulmü yaptılar. Kürtleri öldürmekten tutunda onları cahil bırakmaya, zorla mallarını almaya, dükkanlarını kapatmaya, tarla ve ekinlerini yakmaya, evlatlarını zorla kendilerine asker yapmaya, kadınların iffetini kirletmeye, tesettürlü olan kürt kadınlarını tesettürsüzlüğe, gençleri ateistleştirmeye, din olgusuna her seferinde küfredip bunu kötü göstermeye ve daha burda saymaya güç yetiremeyeceğimiz bir sürü zulmü yaptılar ve halende gün geçtikçe zulüm kervanına bir yenisini eklemektedirler. 



şeytanın bu insi cinsleri, gariban ve mazlum kürtleri bu oyunla kandırmaya devam etmektedirler. 

Başlarına gelen her olayda mağdur rulünü iyi yapmayı öğrenmiş bu kürt tağutlar, kendi ırklarından olanlara kürtçülük damarından yaklaşıyor ve karşılaştıkları her musibette mazlum ve mağdur kılıfına bürünerek kürt katliamı ve kürtlere düşmanlık gibi sloganları bayraklaştırarak destek toplamak gayretindeler. Genel itibariyle cahil olan bu kavim özellikle medyanın yalanlarıyla da, İslam devletinin sanki türk devleti gibi kürtlere ırklarından ötürü bir saldırı düzenlediklerine inanmışlardır. 


Şeytanın kavmiyetçilik oyununu iyi öğrenmiş 


Bu olayın doğru olmadığına İslam devletinin içerisindeki 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binlerce kürt mücahidin varlığından anlamaktayız. 
İslam devleti bu ırka savaş açmış olsaydı bu ırktan binlerinin bu safta yer almaması gerekirdi. 
Halbuki İslam devleti sadece kürt kafirleri değil, arap, türk, İngiliz, rum, faris ve daha bir sürü ırktaki kafirlerle savaşmaktadır. 

İslam devletinin, şeytana tapan yezidilerle savaşını bile kürt katliamı ve kürtlere yönelik yapılan bir savaş olarak niteleyip tebaalarını bu anlamda kışkırtmayı da becerdiler. Halbuki İslam devletinin cihad safında yezidilerden iman edip yer alan erkek mücahitleri ve esir alınıp daha sonra iman edip İslam devleti mücahidleriyle evlenen yüzlerce yezidi kadını vardır. 


gelen kürt mücahid sayısıda azımsanacak bir rakam değildir. 

Evet görüldüğü gibi tc devleti de zulmediyordu ve halen de zulmediyor, pkk ve bunların diğer yansıma oluşumları da zulmediyor ve zulmedecektir. Çünkü ikisi de kendi heva ve akıllarına göre kanunlar çıkarmaktadır. İkisinin de ölçüsü birdir yani akıldır. 
Biri diğerine zulmediyor ama ikiside kendilerinin adaletle hükmettiklerini zan ediyorlar. Ortada gerçekten bir zulüm varsada asıl problem birinin kendi aklıyla ortaya attığı çözümün bir diğer akla uymamasıdır ve genelde de uymaz zaten. İşte bu kısır döngüde birbirilerini zulümle itham edip duruyorlar. 


Artık herkesin şunu iyi bilmesini istiyoruz ki; İslam devletinin savaşı, ırk savaşı değil Akide savaşıdır. 
Bütün dünya bilmektedir ki İslam devletinin hiçbir ırka özel bir düşmanlığı yoktur. Bilakis kendi bünyesinde bu güne kadar emsali görülmemiş ırklar topluluğunu toplamıştır. Hiçbir devletin beceremediği kadar değişik ırktan insanı kendi içerisinde barındırmaktadır. Yüzlerce ülkeden yüzlerce değişik ırktan insanlar burada birarada yaşamaktadır. 

İslam devletini iyice anlamış olanlar bilirki İslam devletinin savaşı ırk savaşı değil , akide savaşıdır. 
İslam devleti tevhid akidesi üzerinde bir devlet bina etmiş ve bu akidede olmayan herkese savaş açmıştır. 

Genel itibariyle mütedeyyin olan kürtlerden bu hakikati anlamış niceleri İslam devletine sığınmış ve bu devlette çok rahat bir şekilde yaşamaktadır. 
İslam devletine biaat edip İslam topraklarında cihad etmeyip sadece avam halk olarak yaşayan binlerce kürt bulunmaktadır. Gerek Irak ve Şam’dan gerekse Türkiye, İran ve dünyanın değişik yerlerinden 


Evet hastalık belli yani zulüm hastalığı, ama tedavisini bu ahmaklar anlamadılar ve anlayacak gibide gözükmüyorlar. Belki anladılar ama bu çözüm onlara uymadı. Çünkü, önce sıradan biri olan birileri şimdi artık itibar ve konum sahibi oldu. 
Artık gerçek çözümü öğrense de bu itibar ve konumuna zarar getirmeyen önerilere açıktır. 
Makamına zarar verecek hiçbir çözüm önerisini kabul etmeye yanaşmamaktadır. 

Çözüm! bir diğer ismide El-Adl olan Allah subhanehu ve tealanın ortaya koyduğu sisteme tabi olmaktır. Çünkü adalet, Allah subhanehu ve tealanın ortaya koyduğu hayat şeklidir. Allah azze ve celle kudsi bir hadiste “Ben kendime zulmü yasakladım ve kullarıma da yasakladım. Ey kullarım birbirinize zulmetmeyin” buyurmaktadır. Adalet bizim akıllarımızın ortaya koyduğu çözümler değil belki bizim akıllarımızı yaratanın ortaya koyduğu çözümdür. Akıllar üstü, menfaatlar üstü, dünyevi makam ve menfaatten üstün bir makamın ortaya koyduğu sistem adalettir. Adaletin nasıl geleceğini anlayan İslam devleti, hemen yaratıcımızın ortaya koyduğu adalet sistemini hayata aktardı. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan adalet hayata hakim oldu. 



Ve bir anda zulüm ortadan kalktı. Çünkü asıl çözüm bir aklın başka bir aklı yönetmesi değil, bizi ve akıllarımızı yaratan rabbimizin ortaya koyduğu 
4 çözümdür. 

Evet çözümü İslam devleti anladı ve bunu hayata geçirdi. Dünyanın değişik ülkelerinde meydana gelen hiçbir zulüm burada yoktur. En büyük adalet havariliğini yapan abd çok basit olan siyah ve beyaz tendeki insanları bile birleştirememiştir. 
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Halen de beyaz tenliler, siyah tenlileri sırf siyah tenli olduğu için öldürmektedir. Demokrasi, adalet ve özgürlük çığırtkanlığı yapan bu ülke çok komik bir meseleyi bile halen çözebilmiş değildir. Ama Allah’ın fazlıyla İslam devletinde renk ayırımından, ırk ayırımından, cinsiyet ayırımından, zenginlik ayırımından vs kaynaklanan hiçbir ayrımcılığı ve zulmü göremezsiniz. Burada yüzlerce ırktan, cinsten, kültürden ve refah seviyesinden insanlar birarada mutlu bir şekilde yaşamaktadır. 

Reçete belli çözüm bellidir. Başka çözümler arayan bu hastalıktan kurtulamazlar.Adalet ve özgürlük isteyen Allah’ın sistemine tabi olsun. 
Allah subhanehu ve teala insanları yaratmış ve nasıl bir idare ile hayat süreceklerini de en iyi bilmektedir. Onun için insanların huzurlu bir şekilde yaşayabilmeleri için onlara en güzel nizamı yüce kitabında beyan etmiştir. Bu kitaba tabi olan dünya ve ahirette kurtulmuştur. 


Bunun için defalarca kez izah ettiğimiz gibi üzerinde durarak şu hakikati iyice belletmeye çalışıyoruz, İslam devletinin özelde hiçbir ırka düşmanlığı yoktur. Şeriat yönetiminden yüz çeviren herkese düşmandır ve onlarla savaşmaktadır ve ilerde de Allah’ın izniyle savaşacaktır. Kuran ve sünnetle yönetilmeyen hiçbir toplum bizden yakasını kurtaramayacaktır. 
Ya siz, herbirimizi öldüreceksiniz ya da Allah’ın şeriatine teslim olacaksınız. Sizin İslam devletiyle uzlaşacak başka bir yolunuz yoktur. 


Evet, şimdi kürtlere sesleniyorum. Bu yazıyı kaleme alanın da bir kürt olduğunu özellikle beyan etmek isterim. Ve size sizin ırkdaşınız olarak şunu söylüyorum. Siz kendinizi müslüman sayıyorsanız ve İslam devletinin sizlerle savaşmasını istemiyorsanız yaşadığınız yerde Allah’ın şeriatiyle hükmedin. 
Kendi yöneticilerinize bunu söyleyin. 
Madem ki biz müslümanız, şeriatle yönetilmek istiyoruz deyin. Eğer siz Allah’ın şeriatine tabi olursanız, göreceksiniz ki; İslam devleti sizinle savaşan değil, sizin uğrunuzda savaşan bir devlet haline gelecektir. 







“ GEREK HAFİF VE GEREKSE AĞIR 
OLARAK SAVAŞA ÇIKIN ” 


Hamd, Allah’a mahsustur. O’na hamdediyor, O’ndan yardım istiyor ve O’na istiğfar ediyoruz. 
Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden Allah’a sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu doğru yola iletecek yoktur. Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. O tektir. O’nun bir ortağı yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve elçisidir. 

Ve sonra: 

Allahu Teala şöyle buyuruyor: “Hoşunuza gitmese de size savaş yazıldı (farz kılındı).” (Bakara Suresi, 216) 

Ayrıca şöyle buyuruyor: “Öyleyse, dünya hayatına karşılık ahireti satın alanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşırken, öldürülür ya da galip gelirse ona büyük bir ecir vereceğiz. ” (Nisa Suresi , 74) 

Bir ayette de şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler! 


Size ne oldu ki ‘Allah yolunda savaşa çıkın’ denildiği zaman yere çakılıp kaldınız. Ahiretin yerine dünya hayatına mı razı oldunuz? Oysa dünya hayatının geçimliği ahirete göre çok azdır. Eğer savaşa çıkmazsanız (Allah) size acıklı bir şekilde azab eder ve sizin yerinize başka bir topluluk getirir; siz de O’na bir zarar veremezsiniz. Allah her şeye güç yetirendir.” 
(Tevbe Suresi 38, 39). 

Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmaz. Allah onları doğru yola iletecek ve durumlarını düzeltecektir. 
Onları, kendilerine tanıttığı cennete sokacaktır. 
(Muhammed 4-5-6) 

Ey Müslümanları 

Ey Allah’tan Rab, İslam’dan din ve Muhammed’den (s.a.s.) nebi ve resul olarak razı olanlar! 

Ey Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in de (s.a.s.) Allah’ın resulü olduğuna şehadet edenler! 
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AMELSİZ SÖZ DE 

AMELSİZ İMAN DA 

Size Bir Fayda Vermeyecek! 

Her kim “benim rabbim Allah’tır” derse ve bunda samimi ise, kendisine inananların üzerine savaşı yazan yani farz kılan ve kendi yolunda cihadı emreden, emrini yerine getirenlere (güzel) vaatte, kendisine asi olanlara da tehditte bulunan Allahu Teala’ya itaat etmesi gerekir. Ve her kim “Muhammed benim peygamberimdir” derse ve iddiasında samimi ise “Muhammed’ in nefsi elinde bulunana andolsun ki Müslümanlar’a meşakkat vermeyecek olsam, Allah yolunda gazveye çıkan hiçbir seriyyeden asla geri kalmazdım. Ancak onları hayvana bindirecek imkan bulamıyorum. 
Onlar da beni takibe imkan bulamıyorlar. Benden geri kalmak da onlara zor geliyor”, Muhammed’in nefsi elinde olana andolsun ki, Allah yolunda gazaya çıkıp öldürülmeyi, sonra tekrar gazaya çıkıp öldürülmeyi, sonra tekrar gazaya çıkıp öldürülmeyi ne kadar isterim” diyen Muhammed’i (s.a.s.) kendisine rehber edinmesi gerekir. 

Ey Müslüman! Sana orucu sadece bir ayette, cihad ve savaşmayı ise onlarca ayette emreden Rabbinin emrinden ne kadar uzaksın! 

Kendisini rehber edindiğini iddia ettiğin, ömrünü Allah yolunda mücahit, Allah düşmanlarına karşı savaşçı olarak geçiren, savaşta kesici dişleri kırılan, miğferi başına saplanıp yüzünden kan akan, alnı yaralanan, miğferin halkalarından ikisi yanaklarına saplanan peygamberinden (s.a.s.) ne kadar uzaksın! (Babam, anam, canım ve tüm insanlar ona feda olsun). 



çıkaracaktır). Yoksa kötülükleri işleyenler bizi atlatacaklarını mı sandılar? Ne kadar kötü hüküm veriyorlar! Kim Allah’a kavuşmayı umuyorsa (bilsin ki) Allah’ın belirlediği vakit muhakkak gelecektir. O, duyandır, bilendir. Kim cihad ederse ancak kendi için cihad etmiş olur. Çünkü Allah’ın alemlerden hiç bir şeye ihtiyacı yoktur.” 
(Ankebut Suresi 1-6). 


Gerek hafif ve gerekse ağır olarak savaşa çıkın ve mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. 
Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. (Tevbe Suresi, 41). 


Ey Müslümanlar! 


Ey Müslüman! 

Ey Allah Azze ve Celle’yi ve peygamberi Muhammed’i (s.a.s.) sevdiğini iddia eden! Eğer sen iddianda samimi isen sevdiğine itaat et ve O’nun yolunda savaş. Sevdiğini rehber edin. 
Ancak Allah yolunda mücahit olarak öl! 

“Elif Lam Mim. İnsanlar yalnız: ‘İman ettik’ demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sandılar? Andolsun biz onlardan öncekileri de imtihan ettik. Allah elbette doğruları da bilecek ve elbette yalancıları da bilecektir (ortaya 


Allahu Teala’nın sünneti (kanunu) hak ile batıl arasındaki çatışmanın kıyamete kadar sürmesidir. 
“Allah’ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın!” 
(Fetih Suresi, 23). 

Allahu Teala kötüyü iyiden, yalancıyı dürüstten mü 'mini münafıktan ayırmak için kullarını bu çekişme ile imtihan etmektedir. 

“Andolsun, biz sizden mücahid olanlarla sabredenleri bitinceye (belli edip ortaya çıkarıncaya) kadar, deneyeceğiz ve haberlerinizi sınayacağız (açıklayacağız).” (Muhammed Suresi, 31). 





ım* 
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Rabbiniz Subhanehu ve Teala sizin kötülüklerinizi bağışlamak, derecelerinizi yükseltmek, aranızdan şahitler edinmek, müminleri arındırmak ve kafirleri helak etmek için sizin üzerinize kendi yolunda cihadı yazdı ve düşmanlarına karşı savaşmanızı emretti. 

Oysa O’nun onlara karşı galip gelmeye gücü yeter. 
Ancak sizi imtihan etmek için böyle yapmaktadır. 

“İşte o günleri biz insanlar arasında devrettirip dururuz. Bu, Allah’ın iman edenleri belirtip ayırması ve sizden şahidler(veya şehidler)edinmesi içindir. Allah, zulmedenleri sevmez. (Yine bu) Allah ’ın, imanedenleri arındırması veinkâredenleri yok etmesi içindir. Yoksa siz, Allah, içinizden cihad edenleri belirtip ayırdetmeden ve sabredenleri de belirtip ayırdetmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?” (Al-i İmran Suresi, 140-141-142). 

Ey Müslümanları 

Sizden her kim dini ve tevhidi üzere olduğu halde Yahudiler, Hıristiyanlar ve kafirlerle iyi geçinebileceğini (barış içinde), onların da kendisiyle iyi geçinebileceklerini, onlarla uyum içinde yaşayabileceklerini, onların da kendisiyle 


uyum içinde yaşayabileceğini sanarsa (iddia ederse) “Sen, onların dinine uymadıkça, Hristiyanlarla Yahudiler senden asla razı olmazlar”, “Onlar eğer güç yetirebilirse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler.”, “Kitap ehlinden kâfir olanlar da, müşrikler de size Rabbinizin katından bir hayır indirilmesini istemezler. Allah ise kendi rahmetini dilediğine özel kılar. Allah büyük lütuf sahibidir” buyuran Yüce Rabbi’nin açık sözlerini yalanlamış olur. 

Bu, kafirlerin kıyamet gününe kadar Müslümanlara karşı durumudur. 

“Allah’ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın!” 
(Fetih Suresi, 23). 

Kafirlere karşı savaş, hicret ve cihad kıyamete kadar sürecektir. 

Allah Resulü (s.a.s.) şöyle buyuruyor: “Tevbe kesilene kadar hicret kesilmez. Güneş batıdan doğana kadar da tevbe kesilmez.” 

Yine şöyle buyuruyor: “Kıyamet saatine kadar atın alnında hayır bağlıdır.” (Ecir ve ganimet). 



| İslam Devleti Mücahidleri 






Bir hadiste de şöyle buyuruyor: “Ümmetimden bir grup kıyamet gününe kadar hak üzere savaşmaya ve üstün olmaya devam edecektir.” 


Ve şöyle buyuruyor: “İsa b. Meryem gökten iner, onların (Müslümanların) emiri kendisine “gel bize namaz kıldır” der. O da (İsa a.s.): “Hayır, bu ümmete Allah’ın ikramı olarak sizin bazınız bazılarınızın emiridir” der.” 


Ey Müslümanları 

Hiç kimse içinde olduğumuz savaşın İslam Devleti’nin savaşı ve ona karşı bir savaş olduğunu sanmasın. Aksine bu tüm Müslümanların savaşıdır. Her yerdeki her Müslüman’ın savaşıdır. İslam Devleti ise bu savaşta sadece mızrağın ucudur. 

Bu ancak iman ehlinin küfür ehline karşı savaşıdır. Savaşınıza katılın ey her mekandaki Müslümanları 


Bu, mükellef tüm Müslümanların üzerine vaciptir. Her kim de geri kalır ya da kaçarsa Allah Azze ve Celle ona öfkelnir, onu acıklı bir azapla azaplandırır. 





“Ey iman edenler, toplu olarak kâfirlerle karşılaştığınız zaman, onlara arka çevirmeyin (savaştan kaçmayın). Kim onlara böyle bir günde -yine savaşmak için bir yana çekilen ya da bir başka bölüğe katılmak için yer tutanın dışında- arkasını çevirirse, gerçekten o, Allah’tan bir gazaba uğramıştır ve onun barınma yeri cehennemdir. Ne kötü bir yataktır o. ” (Enfal Suresi, 15-1 6). 

“Eğer savaşa kuşanıp-çıkmazsanız, O sizi pek acı bir azabla azablandıracak ve yerinize bir başka topluluğu getirip değiştirecektir. 
Siz O’na hiç bir şeyle zarar veremezsiniz.” 
(Tevbe Suresi, 39). 


“Kim cihad ederse ancak kendi için cihad etmiş olur. Çünkü Allah’ın alemlerden hiç bir şeye ihtiyacı yoktur. ” (Ankebut Suresi, 6). 


İslam Devleti’ne hicret etmeye ya da bulunduğu mekanda silah taşımaya gücü yeten bir Müslüman’ın mazereti yoktur. Zira Allahu Teala ona hicreti ve cihadı emretmiş, onun üzerine 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savaşı yazmıştır (farz kılmıştır). Bizler her yerdeki tüm Müslümanları İslam Devleti’ne hicret etmeye ya da nerede ise bulunduğu o mekanda savaşa çağırıyoruz. 


Sizleri zayıflığımızdan ya da acizliğimizden çağırdığımızı sanmayın! 


Bizler Allah’ın lütfuyla güçlüyüz. Allah’la güçlüyüz. 
Allah’a imanımızla, O’ndan yardım dilememizle, O’na sığınmamızla, hiçbir ortağı bulunmayan yalnız O’na tevekkül etmemizle, O’nun hakkındaki hüsnü zannımızla güçlüyüz. Çünkü savaş Rahman’ın evliyaları ile şeytanın evliyaları arasında. Ve Allahu Teala savaş bir lehte bir aleyhte olacak ve her iki tarafa da yara değecekse de kendi ordusuna yardım edecek, (mümin) kullarını (yeryüzünde) halife kılacak, dinini koruyacaktır. 

Ey Müslüman! 


Seni zayıflıktan ya da acziyetten dolayı çağırmıyoruz! Seni, sana nasihat olsun diye, sana sevgimizden, şefkatimizden dolayı çağırıyoruz. Sana hatırlatıyor ve seni çağırıyoruz ki; Allah’ın gazabı, azabı ve cezasına uğrama! 


Seni çağırıyoruz ki dünya ve ahiret hayrından günahların bağışlanmasına, haseneler (iyilikler) kazanılmasından derecelerin yükseltilmesine, Allahu Teala’ya yakınlıktan nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle dostluğa; Allah yolundaki mücahitlerin eriştikleri hayrı kaçırma! 

Seni; zillet, aşağılanma, alçaklık, bağımlılık, ziyan, boşluk ve fakir hayatından kurtulup izzet, onur, efendilik ve zenginlik hayatına çağırıyoruz. 

“Sizin seveceğiniz bir şey daha var: Allah’tan yardım ve yakın bir fetih. Mü’minleri müjdele.” 
(Saff, 13). 

Ey Müslümanlar! 

İslam dini hiçbir gün barış dini olmadı. İslam dini savaş dinidir. Zira sizin peygamberiniz alemlere rahmet olarak kılıçla gönderildi ve sadece Allah’a kulluk edilene kadar savaşmakla emrolundu. 


Rumlara karşı Tebuk’e çıktığında yaşı (s.a.s.) 60 ’ın üzerindeydi. 

Allah Resulü (s.a.s.) vefat ettiğinde (vefat etmeden hemen öncesinde) Usame bin Zeyd’in (r.a.) 
ordusunu hazırlıyordu. 

Son vasiyetlerinden biri de “Usame’nin ordusunu gönderin” idi. 

Aynı şekilde kendisinden sonra ashabı ve tabiin de yeryüzüne hakim olana, doğuyu-batıyı fethedene, milletler kendilerine tabi olup tüm dini inançlar kendilerine boyun eğene kadar yumuşamadılar ve onlarla iyi geçinmediler. 

Kıyamete kadar onlara tabi olanların hali de böyle kalacak. Zira peygamberimiz (s.a.s.) bize ahir zamanda olacak savaşları haber verdi. Bize bu savaşlarda zafer kazanacağımıza dair vaatte bulunup müjdeledi ki o (s.a.s.) sadık (doğru sözlü) ve masduktur (doğrulanandır). 

İşte biz bugün bu savaşların başlangıcını görüyor ve bu savaşlarda zaferin kokusunu alıyoruz. 

Eğer Haçlılar bugün Müslüman halkı hedef almaktan kaçındıklarını ve içlerinden sadece silahlıları hedef almaya bağlı kaldıklarını iddia ediyorlarsa yakında her mekanda her Müslüman’ı hedef aldıklarını göreceksiniz. 

Bugün Haçlılar hala haç ülkelerinde olan Müslümanlara baskı yapmaya, onları gözetleyip tutuklamaya, onlara karşı savaşa başlamışlarsa yakında onları kaçırıp öldürdüklerini, esir aldıklarını, dininden dönüp de onların dinlerine tabi olanlar dışındakileri aralarında bırakmadıklarını göreceksiniz. 

Size söylediğimi hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah’a bırakıyorum... 

Ey Müslümanlar! 

Siz onların dinlerine tabi olana ve dininizden dönene kadar Yahudiler, Hıristiyanlar ve kafirler sizden razı olmayacak ve size karşı savaşı bırakmayacaklar. 

Bu sizin yüce Rabbinizin sözü, sadık ve masduk olan peygamberinizin (s.a.s.) haber verdiğidir. 
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Amerika ile Yahudilerden, haçlılardan, Rafızilerden, laiklerden, ateistlerden, mürtedlerden müttefikleri ise koalisyonlarının ve savaşlarının mustazafları ve mazlumları desteklemek, yoksul zavallılara yardım etmek, felaketzedelerin imdadına yetişmek, köleleştirilmişlerin kurtarılması, masum ve barışseverlerin savunulması ve akan kanın durdurulması için olduğunu iddia etmektedirler. 
Kendilerinin hak, hayır ve adalet tarafında olduklarını, Müslümanlarla yanyana kötülük ve zulme karşı savaştıklarını; hatta İslam’ı ve Müslümanları savunduklarını öne sürmektedirler. 


u Onlar yalan söyleyen, Allah ve Resulü (s.a.s.) doğru söyleyenler değil mi? JJ 


Ey Müslümanları 

Kutsal topraklarda, Yemen’de, Şam’da (Şam bölgesinde), Irak’ta, Mısır’da, Fas’ta, Horasan’da, Kafkaslar’da, Hindistan’da, Afrika’da ve her mekanda ülkelerinizi yöneten tağut yöneticiler Yahudilerinvehaçlılarınmüttefikleridir.Dahasıonların kölelerinden vekorumaköpeklerindenbaşkabirşey değildirler. Yahudilerin ve haçlıların liderlik ettikleri, silahlandırdıkları ve eğittikleri (tağut) orduları da ancak sizi bastırmak, zayıflatmak, Yahudilere ve haçlılara köle yapmak, dininizden döndürmek, Allah yolundan saptırmak, ülkelerinizin zenginliklerini yağmalamak ve mallarınızı gaspetmek için mevcuttur. 

Bu gerçek artık günün ortasındaki güneş gibi apaçıktır. BunuancakAllah’ın, nurunusöndürdüğü, basiretini körelttiği ve kalbini mühürlediği kimse inkar eder. 

Arap Yarımadasının yöneticilerinin (gönderdikleri) uçakları, Peygamberimizin (s.a.s.) (İsra gecesi) gece yürütüldüğü toprakları kirleten, Filistin’in Müslüman halkına zulmeden Yahudileri neden vurmuyor? 



oluşan ev sakinlerinin başlarına yıkan Nusayri varillerine ve toplarına karşı gururları nerede? 

Arap Yarımadası yöneticilerinin her gün Şam topraklarında, Irak’ta ve tüm Müslüman topraklarda tecavüz edilen kadınlar hususunda göstermesi gereken gayreti, hırsı nerede? 

Mekke ve Medine yöneticilerinin Çin’de ve Hindistan’daki Müslümanlara; Müslümanların Hindular tarafından her gün öldürülmeleri, yakılmaları, tecavüze uğramaları, vücutlarının parçalanması, yağmalanığp soyulmaları ve hapse atılmaları mukabilinde Müslümanlara yardımı nerede? 

Arap Yarımadası’nın yöneticilerinin rezillikleri ifşa edilmiş ve ayıplanacak davranışları ortaya çıkmıştır. 

(Varolduğu) iddia edilen meşruiyetlerini kaybetmişlerdir. Müslüman halk bile onların ihanetini (hainliğini) açıkça bilmiştir. 


Al-i Selul (Suud ailesi) ve müttefiklerinin Burma’da kökleri kazınan, her gün en kötü şekilde azap gören 1 milyon Müslüman’a (kendini İslama nisbet eden) yardımları nerede? 

Halep’te, idlip’te, Hama’da, Humus’ta, Şam’da ve diğer yerlerde Müslümanların evlerini; içlerindeki kadınlardan, çocuklardan ve mustazaflardan 


Hakikatleri ortaya çıktı, Yahudi ve haçlı efendilerinin yanındaki selahiyetleri sona erdi. 
Onları safevi rafızileriyle ateist kürtlerle değiştirmeye başladılar. Al-i selul, efendilerinin onları terk ettiğini, çürümüş pabuç gibi onları attığını ve değiştirdiğini anlayınca, rafizilerle savaştıklarını göstermek için yemendeki rafizilere saldırı başlattılar. 




Bu “Asifetu Hazım” nedir? Allah’ın izniyle ölmeden önceki son nefesleridir. Verilen son nefesteki çırpınıştır. 

Haçlı kölesi ve yahudi dostu Al-i selul, hiçbir zaman müslümanlara rablerinden bir hayrın gelmesini istemez. Genelde tüm müslümanların özelde filistinlilerin faydasına olan durumlarda sözleşmelerine değer vermemeye başladılar. 
Daha sonra Irak’ta ehli sünnete karşı savaşmak konusunda senelerce rafızilerle anlaşmalı kaldılar. 
Daha sonra senelerce ölüm ve yıkım varillerini Şam’daki müslümanların üzerine attılar. 
Müslümanların, nusayriler tarafından öldürülmelerini, hapsedilmelerini, kesilmelerini, yakılmalarını, namuslarının kirletilmelerini, mallarının alınmasını, evlerinin yıkılmasını zevkle izleyerek bundan faydalandılar. Şimdi ise Yemen’de rafızilere karşı ehli sünneti müdafaa ettiklerini iddia etmekteler. 
Dikkat edin! yalan söylediler, hainlik ettiler ve rezil oldular. 

Onların bu mücadelesi, Haçlı ve Yahudi efendilerine karşı varlığını ispat etmek için bende varım demelerinden başka bir şey değildir. 
İnsanları, her tarafta sesi yükselmeye ve herkes tarafından hakikati anlaşılmaya ve etrafında toplanmaya başlanılan İslam Devleti’nden 


alıkoymaya çalışmalarından başka bir şey değildir. 
Onların bu mücadelesi bedbaht bir kuruntu fırtınasından başka bir şey değildir. 

Rafızilerin ateşi tahtlarını sardıktan, orduları arap yarımadasındaki ehlimize kadar ulaştıktan sonra bu mücadeleye başladılar. Bu durum, arap yarım adasındaki müslümanların kendilerini müdafaa etmek için İslam Devleti etrafında toplanmalarına vesile olcaktır. Arap yarımadasındaki yöneticilerin ve Al-i selul’ün üzerinde durdukları ve kalelerini sarsacak olanda budur. 

Bu onların iddia ettikleri şer fırtınalarıdır. Ve Allah’ın izniyle sonları olacaktır. Allah’ın izniyle yakın sonlarıdır. 

Al-i selul ve cezire yöneticileri savaş ehli değillerdir. Buna dayanacak da değillerdir. Onlar ancak refah ve rahatlık ehlidirler. Sarhoşluk, fuhuş, raks ve şölen ehlidirler. 

Yahudi ve haçlıları korumada azıttılar. Kalplerine zillet, rezillik ve kölelik sevdirilmiş. 

Ey yeryüzündeki tüm Müslümanları 

Bu çatışmanın hakikatini anlama vakti geldi. 
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Bu küfür ve iman arasında gerçekleşen bir çatışmadır. Yaşadığınızın yerdeki yöneticilerin hangi tarafta durduğuna ve hangi topluluğa bağlandıklarına bakın. 


ve ailelerini ırakta, rafizilerin ve kafir kürtlerin otoritesindeki bazı yerlere sığındıklarını, onların kapılarında zelil ve avare bir şekilde durduklarını görmemizdir. 


Ey ehli sünnet! tek hedefin siz olduğunuzu bilin. 
Bu savaş, ancak size ve dininize karşı yapılan bir savaştır. Şimdi, şerefinizi, izzetinizi, haklarınızı ve üstünlüğünüzü geri getirecek, dininize ve cihadınıza dönme vaktidir. Şimdi, izzet, şeref, iyilik, emniyet ve haklarınızın size ancak hilafet gölgesinde verileceğini öğrenme vaktidir. 

Bizi üzen asıl şey, ehli sünnetin kadınları, çocukları 


Allah’tan başka güç ve kuvvet yoktur. 

Müslümanların bu zilletini ve avera olmalarının günahını, tağutların destekçisi olan kötü alimler ve cehennem kapılarına davet eden davetçiler yüklenecektir. Çünkü onlar bu miskinlerin kafasını karıştırmakta, İslam devletinin şerrin sebebi ve belanın kaynağı olduğunu söylemektedirler. İslam Devleti olmasaydı rahatlık, 



refah, emniyet ve selamet içinde yaşayacaklarını anlatmaktadırlar. Rafızi, mürted, haçlı ve inkarcı kafirlerin hayr, adalet, rahmet ve şefkat eli olduğunu anlatmaktadırlar. Bunların Müslümanları savunduklarını ve selameti için çalıştıklarını söylemektedirler. Muhakak bunlar aldatıcı gemilerdir. 

Ey Irak’taki Sünni’ler! Özellikle Anbar’daki ailelerimiz, şunu kesin olarak bilin ki; sizin memleketinizi ve evlerinizi terk edip ateist kürtler ve rafızilere sığınmanız, evsiz, barksız bir şekilde şehirlerde dolaşmanız kalplerimizi parçalamaktadır. Sizin ehillerinizden birileri her ne kadar mürted olup Allah’ın dinine savaş açmış, rafızi ve haçlıları veli edinmişse bile, biz sizleri onların kötülüklerden sorumlu tutacak değiliz. 
Memleketinize dönün, evlerinize girin. Allah’tan 


sonra İslam devleti’nde ehlinize sığının. Allah’ın izniyle orda sıcak bir kucak ve emniyetli bir sığınak bulacaksınız. Siz, bizim ehlimizsiniz. Sizi, namusunuzu ve malınızı müdafaa ederiz. Sizin iyiliğinizi ve izzetinizi istiyoruz. Sizin emniyetinizi ve selametinizi istiyoruz. Sizin ateşten kurtulmanızı istiyoruz. 

Allah’tan sonra İslam devletine sığının. Neyi bekliyorsunuz. Hakikat, gündüzden daha açık hale geldi artık. Kindar rafizilerin gerçek yüzü ortaya çıktı, işte onlar bugün Bağdat ve diğer yerlerde ehli sünnet olarak hesap edilen herkesi kesmektediler. Ehli sünnetin mürtedlerinden olan sahavatı, askerlerini, dostlarını, yardımcılarını, ayak takımlarını ve köpeklerini bile öldürmektedirler. 

Müslümanlar, İslam devleti mıntıkalarında, tek olan 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Allah’ın fazlıyla rablerinin şeriati otoritesinde izzetiyle ve güzelliğiyle emin bir şekilde ve refah içinde yaşarken, işlerine ve ticaretlerine gidip gelirken, kötü alimlerin kendilerini kandırdığı, Allah’ın hükümlerinin uygunlandığı İslam Devleti’nden kaçıp avare, zelil, korkak ve sürekli etrafını gözetleyerek rafızilerin otoritesinde yaşamaktadırlar. 

Allaha hamd ve şükürler olsun. 

Haydi müslümanlar Allah’tan sonra devletinize sığının. 

Halen safevi ve haçlıların, rafızi çeteleri, askerleri ve sahavatın saflarında kalanlara yeni bir çağrıda bulunuyoruz. Allah’a tevbe edin. Müslümanlara karşı kafirlere yardımı terkedin. Umulurki Allah azze ve celle tevbelerinizi kabul eder ve sizi bağışlar. 
Bu vesileyle cehennemden kurtulursunuz. 

Haydi tevbeye koşun! Muhakkak tevbe kapısı güneş batıdan doğana kadar kapanmayacaktır. 
Ölüm gelmeden, vakit tükenmeden tevbe edin. 
Dünyada zarar ettiniz, bari başkasının dünyası için ahiretinizde de zarar etmeyin. Mücahitlerin eline düşmeden tevbe edin. Yoksa sizin için bir tevbe kalmaz, dünya ve ahirette zarar etmiş olursunuz. 
Tevbe edin ve ehlinize geri dönün ve ailenize sığının. 

Tevbe edin, bizi çokça merhametli bulacaksınız. 
Tevbeniz, sizi öldürmekten veya sizi yurtlarınızdan sürmekten bize daha sevimlidir. 

Tevbe edin, zayıf olduğumuz için sizi tevbeye çağırmıyoruz. Bilakis kılıçlarımızın iki yay arası veya daha az bir mesafe boyunlarınızda olduğu halde sizi tevbeye çağırıyoruz. Eğer tevbe ederseniz bizden iyilik ve hayırdan başka bir şey görmeyeceksiniz. 

Ey İslam devleti askerleri! 

Sabit kalın! çünkü siz hak üzeresiniz. Sabırla Allah’tan yardım isteyin. Muhakkak ki zafer, sabırla beraber gelir. Ve muhakkak ki zafer sabredenindir. 
Sabredin! Çünkü haçlılar enerjisini tüketti, rafıziler bocalamaya başladı ve yahudiler korkmaya ve ürkmeye başladılar. 



zayıf ve gittikçe daha da zayıflamaktadırlar. Allah’a hamd olsun. 

Allah’ın fazlıyla kibirlenmeksiniz söylüyorum ki, siz dünden daha güçlüsünüz ve gittikçe dahada güçleniyorsunuz. 

Sabredin! 

Muhakkak ki; iki güzellikten biri sizi beklemektedir. 
O ancak tek bir nefistir, onu değer vermeden Allah yolunda harcayın. 


Allah’ın fazlıyla sizin düşmanlarınız dünden daha 


“Allah şüphesiz, Allah yolunda savaşıp, öldüren 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ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını Tevrat, İncil ve Kuran ’da söz verilmiş bir hak olarak cennete karşılık satın almıştır. Verdiği sözü Allah’tan daha çok tutan kim vardır? Öyleyse, yaptığınız alışverişe sevinin; bu büyük başarıdır. ” (Tevbe 111) 

Bağdat’ın kuzeyinde ve güneyinde bulunan kayadan daha sert, taşları sırtlanmış hilafet askerlerini, akide aslanlarını övmeden sözümü bitirmeyeceğim. Onlar, hergün rafizileri kendi yuvalarında ve karargahlarının ortasında vuruyor ve burunlarını sürtüyorlar. 

Helal olsun sizlere, helal olsun sizlere... 

Birinizi, bin sayıyoruz. Müslümanlar sizin büyük işlerinizden ve önemli durumlarınızdan haberdar olmasalar da, ne gökte nede yerde hiçbir şeyin ona gizli olmağı yüce rabbiniz size yeterdir. 

Onurlu Kerkük ve Kuzeydeki ehli sünnetin kalesi Beyci, Ensar ve muhacirlerden, tevhidin yiğitlerini, islamın kahramanlarını, mücahitlerin cesurlarını övmeden sözlerimi bitirmeyeceğim. 
Çünkü onlar müslümanlara karşı birleşmiş küfür 


milletleriyle vuruşuyorlar. 

Sabit kalın! 

Bugün İslam devletinin ayakları, en ağır ayaklardandır. Sesi, en gür seslerdendir. Öne sürülen vücut parçaları ve kanlar buna delildir. 
Canlarını hiç önemsemeden islamı savunmak ve korumak için feda ettiler. 

Amerika, avrupa, avusturya ve kanada’daki yahudi ve hristiyanların kalplerine öfke, omuzlarına acziyet, yataklarına kadar korkuyu saldılar. 

Helal olsun sizlere, helal olsun sizlere... 

Nebi sallahu aleyhi ve sellemin gönderildiği kuran ve kılıca, müslümanlar sarıldıkları sürece yenilmeyeceklerini ispatladınız. 

Sabit kalın! Size canım feda olsun.. 

Sabit kalın! 

Sizin ırakta rafızi ve dostlarına vurmanız haçlıların enerjilerini tüketiyor ve hilafet rükünlerini 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sağlamlaştırıyor. Yemen’deki husileri ve Şam’daki Allah azze ve celleden isteğim, sizi kısa bir nusayrileri bile sarsmaktadır. zaman sonra Mescid-i Aksa’da görmektir. 


Anbar’daki vela bera aslanlarını övmeden de geçmiyeceğim. Çünkü Onlar mürtedlerin kalelerini yıktılar. Onlara zillet nakaratlarını yutturdular. Onları dağıttılar ve avare bıraktılar. Amerika ve dostlarına rağmen, Anbar’ı mürtedlerin gözlerinden ve rafızilerin kursağından çekip aldılar. 

Helal olsun sizlere, helal olsun sizlere... 

Bu aleme, izzetin, Allah’a Resulüne ve mü’minlere ait olduğunu öğrettiniz. 

Sabit kalın! helal olsun sizlere. 


Yahudilerin korkunuzdan yataklarını zırhtan yapmaları azık olarak size yeterdir. 



Bir dahaki buluşma yerimiz Allah’ın izniyle Bağdat ve Kerbela’dır. 

Sina’daki muvahhid hilafet aslanlarını da övmeden geçmiyeceğim. Onlar ki; özgür ve izzetlidirler. 
Barışı kabul etmeyip, İzzet, keramet ve erkeklik yolunu seçtiler. Zillet ve alçaklıktan yüz çevirdiler. 
Kanlarını ve boyunlarını bu dine feda ettiler. 

Helal olsun sizlere, helal olsun sizlere.. 




ırüHen Bir Mürted 


0 0 .m jm 


Siz Allah azze ve cellenin “Mü’minlerden öyle erkekler vardır ki Allah’a verdikleri söze sadık kaldılar.” ayetinde bahsettiği kimselersiniz. 
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Rakka’da, Musul’da, Halep’te, Dicle’de, Fırat’ta, Cezire’de, Bereke’de, Hayr’da, Humus’ta ve Hama’daki hilafet askerlerini de övmeden geçmeyeceğim. 

Helal olsun sizlere, ey İslam’ın kahramanları. 

Helal olsun sizlere! savaşı kontrol altına aldınız ve islamın şerefini geri getirdiniz. 

Sabredin! sabit kalın! tedbirinizi alın! 

Allah’ın düşmanları kuvvet topluyor, kükrüyor, musul ehlini korkutuyor ve tehdit ediyorlar. Biz biliyoruz ki onlar, Musul’dan önce Rakka ve Haleb için güç toplamışlar. 

Tedbirinizi alın! 

Dımeşk ve Diyala’daki sabırlı, dirençli ve saldırgan hilafet aslanlarını da övmeden geçmeyeceğim. 

Helal olsun sizlere, helal olsun sizlere... 

I Sizin gibilerin olduğu bir ümmet yenilmeyecektir. 

Libya, Cezayir ve Tunus’taki kahraman ve yiğit hilafet askerlerini de övmeden geçmeyeceğim. 

Helal olsun sizlere! sabit kalın! Sabredin! 

Allah’ın izniyle akibet sizin olacaktır. 

Batı Afrika ve Horasan’daki İslam devleti mücahidlerini de övmeden geçmeyeceğim. 
Beyatlerini tebrik ediyorum. Allah’tan onları sabit kılıp onlara fetihler nasip etmesini, bulundukları yerde temkin vermesini diliyorum. 

Helal olsun onlara... 

Yemen’deki hilafet askerlerinide övmeden geçmeyeceğim, ilerlemelerini tebrik ediyor ve onlardan daha fazlasını bekliyoruz. 

Helal olsun onlara... 

Dünyanın neresinde olursa olsun tağutların hapishanelerinde yatan kardeşlerimi de hatırlatmadan geçmeyeceğim. Onlara şunu 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diyorum: birgün olsa bile sizi unutmadık ve Allah’ın izniyle ebediyyen unutmayacağız. Elimize geçen hiçbir fısatı kaçırmadan, hiçbir genişliği küçümsemeden ve ulaştığımız gayreti en sonuncunuza kadar sizleri özgürleştirmek için kullanacağız. 

Sabredin ve sabit kalın! 

Özellikle Al-i Selul’un (Suud ailesi) hapishanelerindeki ilim talebeleri! Allah azze ve celle Al-i Selul ve yardımcılarını zelil kılsın. 

Kitabı indiren, hesabı çarçabuk gören ey Rabbimiz! 
düşmanlarımızı hezimete uğrat. Allah’ım! onları yenilgiye uğrat ve onları zelil kıl. 

Allah’ım! Onlara karşı bize yardım et. 

Allah’ım! Amerika’yı, mürted, inkarcı, rafızi, hristiyan ve yahudi dostlarını sana havale ediyoruz. 

Allah’ım! Mallarını mahvet. Kalplerini sıkıştır. Elem verici azabı görene kadar eminlik görmesinler. 

Allah’ım! Bizi, günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirlere karşı bize yardım et. 

Son duamız: Alemlerin Rabbine hamd olsun. 
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ALLAH’IN ŞERİATI MlO 

YOKSA BEŞER YASALARI MI ■ 



HİLAFETLE SAVAŞMAK RİDDE MİDİR ? 


Mücahid Şeyh Ebu Muhammed Adnani eş-Şami -Allah onu korusun- şu sözleri mürted ve münafıkların boğazlarına bir diken oldu. 

“Aynı şekilde Şam ve Libya’daki gruplara da çağrımızı yeniliyoruz. Ve onları Allah’ın hükmüyle hükmeden İslam devletiyle savaşmadan önce düşünmeye davet ediyoruz. 

Ey büyülenen! İslam devletiyle savaşmadan önce hatırla ki; Yeryüzünde İslam devleti toprakları hariç, Allah’ın hükmüyle hükmedilen ve hükmün sadece Allah’a ait olduğu hiçbir yer yoktur. 

Hatırla ki; eğersen bu topraklardan bir karış, köy veya şehri alırsan orada Allah’ın yasaları beşerin yasalarına dönecektir. 


Ve kendine şunu sor; Allah’ın hükmünü kaldırıp beşerin hükmünü getiren veya buna sebep olanın hükmü nedir? 

Evet, sen bununla küfre girersin. Bundan sakın! 

Sen İslam devletiyle savaşarak bildiğin 

ve bilmediğin açılardan küfre girersin. ” (Ey kavmimiz Allah’ın davetçisine icabet edin başlıklı konuşması). 

Allah azze ve cellenin kalplerini körelttiği 

asrımızdaki müslümanların başına bela olan yeni bazı belamların iddia ettiği gibi İslam devleti insanı dinden çıkaran yeni bir unsur mu icat etti? 

Allah resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: “Allah azze ve celle Şam ve ehline 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benim için kefil oldu.” (1) 


göre hüküm verildi. 


Başka bir rivayette: “Allah Şam ve ehli için bana vekil oldu.” < 2 > 



Hadiste geçen “tevekkele” (vekil oldu) sözünü şarih kefil ve garantör oldu diye açıklamıştır. (3) 

Huzeym bin Fatik el-Esedi r.a şöyle dedi: “Şam ehli Allah azze ve cellenin yeryüzündeki kamçısıdır. 
Onlarla, dilediği kimselerden dilediği şekilde intikam alır. Münafıklarının Mü’minlerine galip gelmesi haramdır. Münafıkları, ancak keder, kin ve üzüntü içerisinde ölürler. (4) 

Allah Subhanehu ve Teâlâ’nın şam ehline nimetlerinden biri de İslam devletinin Şam’a girmesidir. İslam devleti, Şam’daki fesad ve işbirlikçi emirlikleri dağıttı ve buradaki el-Bab, Azez, Dana ve bunlar gibi nusayri nizamın ve Allah’ın şeriatinden yüz çevirmiş ceyşul hur ve dostlarının hükmettiği bazı mıntıkaları ele geçirerek bu mıntıkalarda Allah azze ve cellenin hükümlerini hayata geçirmeye başladı. Buralarda Allah’ın hadleri tatbik edildi, maruf emredilip münkerler nehyedildi ve insanlar arasında şeriate 


Mürted, münafık, bidatçı, fesatçı, partici ve baği taifeler birleşerek -kalpleri ayrı ayrı olduğu halde birbirilerini dost edinenler- düşündüler, tuzak kurdular, hile yaptılar ve kendi aralarında yardımlaşarak planlanmış hainliğe tüm gruplar ortak oldular... 

Bu ittifaktan uzak kalmış az sayıda tarafsız gruplar, kaybolmuş koyun misali ne orada nede burada durdular. Allah yardım edendir... 

Şam’daki bu pis koalisyon ilk etapta “Ceyş el-Mucahidin”, “Cebhe el-İslamiyye”, “Cebhe Sivar Suriye”, “Ceyş el-Hurr”, ve “Colani cebhesi” den oluşuyordu. (5) 

Daha sonra Allah azze ve celle Şam ve ehlini nimetlendirerek bunların tuzaklarını başlarına geçirdi. Ve İslam devletine, Şam topraklarının Rakka, Bereke, Hayr, Haleb, Humus ve diğer mıntıkalarında nebi sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiği dinde temkin verdi. Daha sonra fetihler doğuya doğru genişledi. Irak’ta; Musul, Anbar, Felluce, Selahaddin, Kerkük ve diğer mıntıkaların fethi gerçekleşti. İslam devleti askerleri şuanda Allah azze ve celleden Roma ve İstanbul’un fethini beklemektedirler. Sahavatın İslam devletine yaptığı bu hain saldırının ardından İslam devleti, elindeki bütün mıntıkalarda hüküm verenlerin en iyi hüküm verenin hükümlerini bütünüyle 


1 - Ahmed bin hanbel ibni havleden r.a rivayet etmiş ve sahih olduğunu belirtmiştir. 

2 - Ahmed bin hanbel ve ebu davut rivayet etmiştir. 

3 - Avn el-Mabud 

4 - Munziri et-Terğib ve et-Terhib’te: bunu Tabarani merfu olarak, Ahmed bin Hanbel mevkuf olarak 
rivayet etmiş umulur ki doğru olanda budur. Her ikisinin de ravileri sikadır. 

5 - Colani cephesinin Sahavat koalisyonuna girmesi, onlara hedeflerinde yardımcı olmasındandır. 
Kâğıt üzerinde her taifenin koalisyona imza atmasına gerek yoktur. Dahası cihad ettiklerini iddia edenlerin açık açık yalan söyleyerek Colani cephesinin koalisyona girmediğini iddia ediyorlar. Peki, “doğu mücahitleri şura meclisi” neyin nesi o zaman. “Liva sivar er-Rakka” neyin nesi o zaman. 
Bu Colani cebhesinin 16 cemazilahir 1435 h tarihinde Sahavat olayları bağladığı günden üç ay sonrasına kadar bu cephenin bir parçasıydı. Bunlar Ebu said el-hadrami diye tanınan şahsın Suriye’deki askerleridir. Bu grup şuanda Ayn el-İslam ve Telabyad’da ateist kürtler ve haçlı koalisyon uçaklarıyla beraber İslam devletiyle savaşmaktadırlar. Bütün Halep ehli Sahavat döneminde Colani cephesinin oynadığı oyunu bilmektedir. Sahavatın hapishanelerinde sorgu memurların Colani cephesi istihbarat elemanlarıydı. Bir mücahid eman istediği zaman Sahavat koalisyonu ona, Colani cephesine kendisini teslim etmesini söylüyordu. Bu onun Sahavat koaslisyonunun diğer gruplarıyla ortak çalışmasındandır. Amr el-Halebî Sahavat koalisyonunun ilk başladığı dönemde Colani cephesinin konuğu olduğu el-cezire kanalında bunu itiraf etti. 

Daha sonra İslam devleti saflarına katılan ve Colani cephesinin şurasında önemli biri olan biri bize şunları anlattı: Colani, Sahavat koalisyonun başlamasından iki hafta gibi az bir süre önce grupların İslam devleti aleyhinde birleştiklerini ve yakında onlara saldıracaklarını, bu kararın alındığı toplantıya katıldığını söyledi. Cephenin bu savaştaki konumunu sorduğumda, Sahavat koalisyonu İslam devletiyle savaşırken oluşan boşluğu doldurmak için bizde onları nizama karşı cephelerde muhafaza edeceğiz dedi. (Detaylı bilgi için Dabık’ın 10. Sayısına bakabilirsiniz.) 

Pislik herif, İslam devleti aleyhine yapılan hazırlıklardan haberi vardı. İslam devletiyle savaşmak konusunda yardım elini Sahavat koalisyonuna uzatmış, bu konuda üzerine düşeni yapmıştı. Onlar İslam devletiyle savaşırken sınırdaki güvenlik boşluğunu doldurarak onları nizama karşı muhafaza etme sözünü vermişti. Bu şekilde kendisinin tarafsız, İslam devletinin terk etmek zorunda kaldığı cepheleri dolduran ve sadece nizamla savaşan görüntüsünü vermeye çalışıyordu. Grupların onu kınamaları neticesinde hızlı bir şekilde tarafsızlığını bozmuş, Sahavat koalisyonunun başoyuncusu haline gelerek, İslam devletiyle savaşmaya başladı. Hatta İslam devleti askerlerini silahsızlandırıp kendi safına katmayı haince planlıyordu. 
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hâkim kılmaya gayret etti. Hain saldırıdan sonra Rakka’da bulunan “Ahrar eş-Şam”, “Cebhe el-Colani” ve o zaman “liva sivar er-Rakka” olarak bilinen tüm grupları Rakka’dan zelil bir şekilde çıkardı. 

(( Şeriatın sultasını vilayetin tüm mıntıkalarına yaydı. Namazı zorunlu kıldı, zekât topladı, 

Marufu emredip münkeri nehyeden “Hisbe” dairesini inşa etti, Allah'ın hadlerini tatbik etti. 

99 

Kimileri şeriatin tatbik edilmesiyle düşmanların Şam ehline karşı azgınlaşacağına ve bundan ötürü başlarına bir zarar gelmesinden korkmalarından ötürü bundan uzak duruyorlar. 

Bazıları maslahatın şeriatin uygulanmamasında olduğunu hatta şeriatin tatbik edilerek elde edilecek mefsedet maslahatından daha büyük olduğunu iddia etmektedirler. 

Kimileri sahtekârlık ve yalanla cahili bir siyasete, şerii siyaset ismiyle davet etmektedir. 

Kimileri şeriatin uygulanmasını kendi grubunun emirinin muvafakatına ve şeriati ikame edecek olan belde halkıyla istişare edilmesi gerektiğini savunmaktadır. 


İnsanlar arasında şeriatle hükmetti, haksızlık yapılanların hakkını sahiplerine iade etti, kâfirlerle savaştı ve ehli kitaptan cizye aldı. 
Rakka, daha önce şahit olmadığı şeriatin hükümlerine şahit oldu. İslam devleti bu şekilde elindeki tüm mıntıkalara aynısını uyguladı. Allah azze ve celle İslam devletini aziz, düşmanlarını ise zelil kıldı. 

İslam devleti Allah’ın indirdikleriyle hükmedilmeyen toprakları kontrol altına aldı. Orada ya Baas partisi kâfirlerinin kanunları vardı ya da grupların fasit gençleri ve batıl davetçilerinin yasaları vardı. 
Bu topraklarda Allah’ın şeriati asla hâkim değildi. 
Gruplar Allah’ın şeriatini tatbik etmediklerini açık açık söylüyorlardı. Hatta bu gruplar İslam devletinin şeriati uyguladığı için ona karşı çıkıyor onları acelecilik, maslahat gözetmeyen, merhaleleri altüst eden ve tedrice önem vermeyenler diye itham ediyorlardı. 



Şüphesiz şuan “sahavat koalisyonu” elinde bulunan topraklarda Allah’ın indirdikleriyle hükmetmiyor. Bunların en güzel yerleri şeriat boyasıyla boyamak için “Şerii” diye isimlendirdikleri heyetlerin olduğu yerlerdir. Bu büyülenen heyet bazı grupların davet ettiği Birleşik Arap Kanunları’nda dahi olan şeriatin çok az bir kısmıyla hükmetmektedirler. Ya da bunlar şeriatın, avamı ve koalisyonun diğer üyelerini rahatsız etmeyen hükümlerini icra ediyorlar. Allah ve Resulüne söven mürtede, namazı terk eden, hırsız veya zaniye güçleri yettiği halde hadleri uygulamıyorlar. Bu hadleri basit tazir cezalarıyla değiştiriyorlar. Öyle ki hükmettikleri hususlar sadece insanlar arasındaki bazı sulhlardan öteye gitmemekte hatta bunda bile güçlünün lehinde hükmedip mazlumu bir kez daha ezmektedirler. 

Her taife, şeriati uygulamamasının kendisine göre bahanesi var. 


Laik, yenilikçi, modernist ve ihvanı müflisin gibiler ise şeriatin tümünü veya büyük bir kısmını inkâr etmektedirler. 

Kimileri ise islamın hükümleriyle dalga geçmekte zekât ve cizyenin alınmasına haraç, kâfir kadınlarının cariye alınmasına fuhuş, hadlerin ikame edilmesine sefihlik, müşrik ve tağutlara düşmanlığı izhar etmeye ahmaklık, mürtede had uygulanmasını cürüm olarak isimlendirmektedir. 

Kimileri de özgürleştirilmiş topraklar darul harb konumundadır. Savaş bitmeyene kadar burada şeriatin uygulanması caiz değildir demektedirler. 

işte onların durumu budur. Kendi hallerini bu şekilde dile getirmektedirler. Onların bu beyanları bizim için yeterlidir... 

ibni kudame şöyle diyor: Bir beldenin ehli ne 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zaman irtidat eder ve orada kendi hükümlerini icra ederlerse orası darul harbe dönüşür. (el-Muğni 9/17) 

Merdavi şunu demektedir: Darul harb; küfür ahkâmının beldeye hâkim olmasıdır. (el-İnsaf 4/121) 

Onlar kendi taraftarcı maslahatlarını gözetmek için darul harb kavramının anlamını değiştirerek sapıttılar ve şeriati uygulamaktan imtina ettiler. Ki onun tatbik edilmeyişiyle dar, İslam diyarına değil küfür diyarına dönüşür. 

Sınır mıntıkalarında bile hadlerin ikame edilmesi vacipken özgürleştirilmiş yerlerde bu evleviyetle vacip olur. 

ibn-i Kudame dedi ki; “sınır mıntıkalarında hadlerin uygulanması vaciptir ve bu konuda bir ihtilafın olduğunu da bilmiyoruz. Çünkü oralar İslam beldelerindendir. Başka mıntıkalarda yaşayanların haramlardan sakındırılmaya ihtiyaçları olduğu gibi bu mıntıkalarda yaşayanlarında sakındırılmaya ihtiyacı vardır. Ömer r.a Ebu Ubeyde r.a mektup göndererek içki içene seksen değneğin vurulmasını emretmiştir. Ebu Ubeyde de r.a o dönemde Şam’da ve sınırdaydı. (el-Muğni 9/310) 

Rakka, Hayr ve Bereke vilayetleri sahavatlardan temizlendikten sonra İslam devleti sahavat koalisyonunun hükmettiği yerlere doğru gitmedi. 
Çünkü İslam devleti mücahitleri o sıralar Irak ve Şam’daki Rafızî, Nusayri ve Ateistlerle savaşmaya dalmıştı. Ta ki Sahavat koalisyonu İslam devletiyle savaşmak için toplanana kadar. 
Çünkü onlar, İslam devletinin haçlı koalisyonu ve dostlarıyla savaştığı bir sırada onun bu 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zayıflığından yararlanmak istiyorlardı. Ve ta ki tağutlar dilleriyle bunu itiraf edip, İslam devletiyle savaşmak için Sahavat koalisyonuna destek verilmesi gerektiğini ve “Fetih ordusu”na açıkça destek verdiklerini dile getirene kadar. (Colani bir röportajında tağutların “Fetih ordusu”na destek verdiğine şahitlik etmişti. Bir de Colaninin dostlarından olan “Feylek eş-Şam” al-i selul tağutuna yardım ettiklerini açıklamışlardı.) 

Halep’ in kuzey taraflarında İslam devletiyle sahavat koalisyonu arasında savaş başladığı zaman bekleyen, muhalif ve aşırı mürcielerle oturan birçok tağutların şeyhlerinden olan şarlatanlardan fetvalar çıkmaya başladı. İslam devletini kınamaya, bidatçilikle töhmet etmeye başladılar. Asker ve komutanlarını müslümanların avamına kılıç çeken hariciler olduklarını zan ettiler. 
İslam devleti halifelik projesini baltalamak isteyen ve şeriati tatbik etmeyen sahavat koalisyonuyla savaşmıştır. Müslümanların mustazaf avamına asla el sürmemiş ve bir tek Müslümanı bile kasten öldürmemiştir. 

Bu durumun açıklığa kavuşturulması gerekir. Ta ki; muvahhid bir mücahid kiminle neden savaştığını bilsin. Aynı şekilde düşmanında başkalarının kendisiyle neden savaştığını ve onunda neden onlarla savaştığını bilsin. Umulur ki bu şekilde onların saflarındaki saptırılmış bazı cahiller uyanır ve üzerinde bulundukları halden tevbe ederler. Ve İslam devletinin tabi olduğu ehlisünnet ve el-cemaatin menhecine göre bu sahavat koalisyonunun durumları izah edilmiş olur. 

Şimdi İslam devletinin resmi sözcüsü Mücahid Şeyh Ebu Muhammed Adnani eş-Şami -Allah onu korusun- son konuşmasındaki “Ey kavmimiz Allah’ın davetçisine icabet edin” başlıklı konuşmasındaki sözlerine dönelim. 

“Aynı şekilde Şam ve Libya’daki gruplara da çağrımızı yeniliyoruz. Ve onları Allah’ın hükmüyle hükmeden İslam devletiyle savaşmadan önce düşünmeye davet ediyoruz. 

Ey büyülenen! İslam devletiyle savaşmadan önce hatırla ki; Yeryüzünde İslam devleti toprakları hariç, Allah’ın hükmüyle hükmedilen ve hükmün sadece Allah’a ait olduğu hiçbir yer yoktur. 


Hatırla ki; eğersen bu topraklardan bir karış, köy veya şehri alırsan orada Allah’ın yasaları beşerin yasalarına dönecektir. 

Ve kendine şunu sor; Allah’ın hükmünü kaldırıp beşerin hükmünü getiren veya buna sebep olanın hükmü nedir? 

Evet, sen bununla küfre girersin. Bundan sakın! 
Sen İslam devletiyle savaşarak bildiğin ve bilmediğin açılardan küfre girersin. ” 

Şeyh - Allah onu korusun - bir mıntıkada yürürlükte olan Allah’ın hükümlerinin beşerin hükümleriyle değiştirilmesinin veya buna sebep olmanın -Allah’ın hükümleriyle hükmeden İslam devletiyle savaşanlara destek olmak gibi- insanı İslam milletinden çıkaran bir küfür ve riddet olduğunu ifade ediyor. Bu, hiçbir Müslümanın şüphe etmemesi gereken bir husustur. 

Sahavat koalisyonu -Menhec, bayrak, hedef ve gaye ayrılıkları gözetilmeden bir araya gelen gruplar- hakikatte şeriatle hükmeden bir devletle savaşmaktadır. Ve bu devletin sahip olduğu ve sultasındaki topraklarda hükmettiği Allah’ın yasalarını beşerin yasalarıyla değiştirmeye çalışmaktadırlar. Bu sahavata destek olanlar, İslam iddia edip niyetlerinin iyi olduğunu iddia etmeleri - Colani cephesi ve başka gruplar gibi - bu hükme bir tesiri olmayacaktır. 

Savaş sona erip özgürleştirmeler bittikten sonra bunların şeriatle hükmedeceklerini iddia edenler şunu bilmeli ki şuanda onların açık sözleri ve davranışları bunun hilafını izhar etmektedir. Onlar bu mıntıkalarda güç ve otorite sahibi olmalarına rağmen şuanda Şeriatin çoğu hükmünü tatbik etmiyorlar. (Küfür taifeleriyle savaşmamaları, hadleri tatbik etmemeleri, cizye ve zekâtı toplamamaları ve hisbe görevleri gibi) uygulanacak olsa bile kavmin güçlülerine değil zayıflarına uygulanır. 

Ve dahası bu koalisyonda otorite ve kontrol bunlarda değildir. Bunlar bu mümteni taifeyle koalisyona girmeleriyle ve onlarla beraber İslam devletiyle savaşmaları, yürürlükte olan şeriatle savaşıp onu başka hükümlerle değiştirmektir. Bu ise küfür ve riddettir. 


Şayet, Allah’ın hükümleriyle hükmeden, sahavat 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koalisyonunun dışında, onlardan ayrı, onlardan beri olmuş, onlara düşmanlık yapan, onlara hiçbir şekilde yardım etmeyen, onlar için savaşmayan, onların cephelerinde nöbet tutmayan, onları dost edinmeyen bir taife olsa ve bu taife İslam devletinin zalim olduğunu düşünüp İslam devletiyle bundan ötürü savaşsa bu taife “Baği” taifedir. 
Hükmü ise diğer bağilerin hükmüdür. Fakat bu varsayım Şam’da bulunmamaktadır. 


onlara bu konuda hak veriyorlar. 


Türkiye, Katar ve Al-i Selul tarafından desteklenen ve şuan idlip’i kontrol altında tutan bu yeni oluşum “Ceyş el-Feth” idlib’te Allah’ın şeriatiyle mi hükmediyor? Yoksa onlar halende şeriatin çoğu ahkâmından cizyenin alınması, hadlerin uygulanması, Dürzîlerin tevbe etmeyenlerinin boyunlarının vurulması gibi hükümlerinden imtina mı etmişler? Sonra bu beldelerde cahiliye bayraklarını kaldıranların hükmü nedir? İçinizdeki laiklerin hükmü nedir? Eğer riddetlerinden tevbe etmezlerse öldürülürler mi? Yoksa devrim ve devrimcilerin maslahatı tevhid ve cihadın maslahatından önce mi gelir? Laikler öldürülmez sadece hariciler mi öldürülür? İdlip’i kontrol altında tutan “Colani Cephesi” ile “Hazm Hareketi” ve mürted “Cebheti Sivar Suriye” arasındaki savaştan sonra İdlip vilayeti mıntıkalarının hali bu şekildedir. 

idlip ve Halep’teki Sahavat koalisyonunun hükmettiği yerler vahşi orman kanunları gibi her grup kendi kanunlarıyla hükmetmektedir. Her grubun kendi heyetleri var ve bazı gruplar bu heyetlere kendilerince şerii ismi vermektedirler. 
Eğer şeriatle hükmedilecek olsa zahir birçokkanunun onların kanunlarında olmadığını görürsün. Öyle ki bazı haçlılar bile onların bu uygulamalarını pragmatizmin bir gereği sayıyor ve 


Şayet Ahrar eş-Şam, Ceyş el-İslam, Feylek eş-Şam, Suriye’deki bazı alimler, İhvanı müflisinin bazı kadıları ve nizamdan ayrılıp daha tevbe etmemiş kadıları ve bunların içinde sofi, kabirperest, eşari, cehmi, yenilikçi, modernist ve baasçı kadıların olduğu bir heyet oluşturulursa bunlar hiç şeriatla hükmederler mi? Ya da bunların her biri şeriat uygulandığında zan ettikleri gibi oluşacak mefsedet veya kendilerinin gördüğü bazı maslahat gereği şeriatin kurallarından imtina mı ederler?... 

Bunların bir kısmı, Allah’ın indirdikleriyle hükmetmeme meselesinden önce başka açılardan riddete bulaşmışlardır. 


Kimileri tağuti bir sistem olan demokrasi şirkinin aracı olarak kullanılmasını caiz görmekte, kimileri 


I Sahvat Koalisyonunda Bulunan 
I Gruplardan Birkaçı 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ölü ve ortada olmayanlardan şefaat dilemekte, kimileri arap ve acem tağut ve haçlıları dost edinmekte, kimileri mütevatir ve açık olan Allah’ın hükümlerini inkâr etmektedir... 

Daha sonra bunların müstakil heyetleri hükmetmeye başlasa ve her taifenin buna uyması gerektiğini söyleyip onları buna davet ederse göreceksin ki her taife te’vile ve kendini bundan çıkartmaya başlayacaktır... 

Daha sonra her beldede değişik heyetler bulunuyor ve her heyet diğerlerinin hükümlerini yorum duvarına vuruyor. 

Dahası, Sahavat koalisyonu İslam devletiyle gerçekten savaştı, onu topraklarından çıkardı ve o beldelerde hâkim olan şeriatı kaldırdı. Dana, Azez ve benzeri şehir ve köyleri örnek olarak verebiliriz. 
Sahavat koalisyonu İslam devletini bir seneyi aşkındır buralardan çıkartmış ve buralarda şeriatle hükmetmemektedir. Şeriatin az bir kısmıyla hükmetmiş olsa bile çoğu hükümlerini terk etmişlerdir. 

Sahavat koalisyonu elindeki hiç bir beldede şeriatle hükmetmemiştir. Fitne onların yurtlarında açığa çıktı. Allah azze ve cellenin şu ayeti kerimelerde bahsettiği fitne... 

Fitne tamamen yok edilip din yalnızca Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Şayet vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. (Bakara 193) 

Fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın! son verirlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını çok iyi görür. ( Enfal 39) 

Şeyh Süleyman bin Abdullah bin Muhammed bin Abdulvehhab -Allah onlara rahmet etsin- dedi ki: Şeyhülislam ibn-i Teymiyye’ye -Allah ona rahmet etsin- Tatarların şehadet kelimesini söylemelerine ve islamın aslına tabi olduklarını iddia etmelerine rağmen onlarla savaşma konusunda sorulduğunda şöyle dedi: “Mütevatir ve açık olan islamın şeriatinden imtina eden her taife ister bu kavimden olsun ister başka kavimden Allah’ın şeriatine bağlanana kadar onlarla savaşmak farzdır. Her ne kadar şehadet kelimelerini telaffuz edip şeriatin bazı hükümlerine bağlı olsalar bile. 


Ebu bekir ve diğer sahabelerin -Allah onlardan razı olsun- zekât vermeyenlerle savaştıkları gibi. 

Onlardan sonra ki fakihler de bunda ittifak ettiler ve farz olan namazların bir kısmından, oruç ve hac’dan imtina edenlerin, kan, mal, içki, kumar ve mahreminle nikâhın haramlığına bağlı kalmaktan, kâfirlerle cihada ve ehli kitaptan cizye alınmasına bağlı kalmaktan imtina edenler, - Mecmu el-fetavanın başka yerinde verdiği cevaplarda “Marufu emretmek ve münkerden sakı nd ırmaktan imtina edenler”- veya bunun gibi inkâr ve terk edenin mazeretli olmadığı, inkârıyla küfre girdiği dinin vaciplerine veya haramlarına bağlı kalmaktan imtina edenler bunları inkâr etmeseler de bunları uygulayana kadar onlarla savaşılır. Bu konu, âlimlerin ihtilafını bilmediğim konulardandır. 

Ve dedi ki: Muhakkiklerin yanında bunlar bağilerin mesabesinde değillerdir. Bilakis zekât vermekten imtina edenler gibi İslam dininden çıkmışlardır. 
Âlimlerin kelamında bu tür sözler çoktur. Maksat buna dikkat çekmektir. Her mezhep âliminin mürtedin hükmü babında zikrettikleri, insaflı her akıllıya kâfidir. Bütün dini uygulasalar bile insanın gene kâfir olacağı konularla ilgili birçok şey zikretmişlerdir. Kabirperestlerin tevbe edip dini tamamıyla Allah’a has kılıncaya kadar küfürlerinin ve onlarla savaşılması gerektiği konusundaki sözleri de gayet açıktır. Kumar, faiz, zina gibi haramlardan herhangi bir haramın haramlığına bağlı kalmayanlar, dinin diğer tüm emirlerine bağlı olsalar bile bunlar kendileriyle savaşılması gereken kâfirler iken Allah’ın dışında başka şeylere tapanlardan beri olup onları tekfir etmeye ve dini yalnız Allah’a has kılmaya davet edildiği halde şirk koşanlar evleviyetle kibirlenen kâfirlerdir. (Teysir el-Aziz el-Hamid) 

Şeyh Abdullah bin Muhammed bin Abdulvehhab -Allah onlara rahmet etsin- ibn-i Teymiyye’nin Tatar fetvasına talikte bulunarak şunları söylemiştir: imamın bu fetvasındaki açıklamasını düşün ki; kim İslam şeriatının beş vakit namaz, oruç, zekat, hac gibi emirlerin yerine getirilmesi veya zina, kan ve malların haramlığı, içki ve sarhoş edici bir şeyi içmek gibi haramların terk edilmesi veya bunların dışında herhangi bir emrinden imtina ederse bunlardan imtina eden taifeyle din tamamıyla Allah’ın oluncaya ve İslam şeriatinin tüm emirlerine bağlı kalıncaya kadar bunlarla savaşmak vaciptir. Bunlar şehadet kelimelerini 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telaffuz edip şeriatın bazı kurallarına bağlı kalsalar bile. Bu, tüm fukaha taifesinin, sahabe ve onlardan sonra gelenlerin üzerinde ittifak ettikleri bir husustur. Bu kuran ve sünnette uygulaması olan bir husustur. Sana beyan oldu ki; İslam şeriatine tümüyle bağlı kalmayıp sadece bazı hususlarda bağlı kalmak onunla savaşmayı engellemez. Kâfir ve İslamdan çıkanlar gibi bunlarla savaşılır. Nasıl ki imam bunu, fetvasının sonunda açıkça söylemiştir. (el-Kelimat en-Nafia) 

Şeyhülislam ibn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- şeriatten imtina eden taifelerle savaşmanın vacipliği konusunda şunları söyler: bu taifeyle savaşmak vaciptir çünkü Allah azze ve celle kitabında şöyle buyuruyor: “Fitne tamamen yok edilip din yalnızca Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın” (Enfal 39) dinin bir kısmı Allah, bir kısmı da başkaları için olursa tamamı Allah için oluncaya kadar savaşılması gerekir. “Eğer tevbe eder, namazı kılar ve zekâtı verirlerse artık yollarını serbest bırakın.” (Tevbe 5) Allah azze ve celle onların küfrün her çeşidinden tövbe edip, namaz kılıp ve zekat verdikten sonra yollarını serbest bırakılmasını emretmektedir. Ve şöyle dedi: “ Ey iman edenler! Allah’tan korkun. Eğer gerçekten inanıyorsanız mevcut faiz alacaklarınızı terk edin. 
Eğer böyle yapmazsanız, o zaman Allah ve Resulü tarafından size savaş açılmış olduğunu bilin.» 2 3 » 

Allah subhanehu ve teala bize bildirdi ki; bu mümteni taife faizden vazgeçmezse Allah ve resulüne savaş açmıştır. Faiz ise Allah azze ve cellenin kuranda en son haram kıpıklarındandır. 
En son haram kıldığı böyle ise ondan önce haram olanlar evleviyetle öyledir. “Allah ve Resulüne karşı savaşanların ve yeryüzünde (hak) düzeni bozmaya çalışanların cezası ancak ya öldürülmeleri, ya asılmaları yahut el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi yahut da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Onlar için ahirette de büyük azap vardır. ”(Maide 33) (3) 

Allah’ın itaatine girmekten imtina eden her güç sahibi Allah ve resulüne savaş açmıştır. 
Yeryüzünde Allah’ın kitabı ve Resulünün sünnetinin dışında başka bir şeyle amel eden yeryüzünde fesatlık çıkarmıştır. (Mecmu el-Fetava) 

Colani cebhesi ve benzeri cephelerin cihad 


ettiklerini iddia edenler, Sahavatla alakalı 

insanların akıllarını karıştırmaktadırlar. Colani 

cephesinin Sahavat’ın en sağlam taifesi olduğunu zan edenlere şunu sormak lazım: şuanda özgürleştirilmiş mıntıkalarda güçleri yettiği halde şeriatle hükmetmediğini ve Hıristiyanlardan cizye almadığını itiraf edenler mi şeriatle hükmedecekler? 



Colani dedi ki: Şuanda Hıristiyanlarla durumumuz, onlar bizimle savaşmadıkları sürece biz onlarla savaşmayacağız. Onlarda şuan bizimle savaşmıyorlar. Mıntıkada İslami bir hüküm ikame edecek olursak onlar bizim yanımızda buldukları İslami hükme boyun eğecekler. Oda gücü yeten ve imkânı olanlardan cizye alınmasıdır... Fakat şuanda onlara herhangi bir şeyi zorunlu kılmadık... 
Şuanda bizim Hıristiyanlarla savaşımız yoktur. 
Örneğin Amerika’nın yaptığını bütün eylemleri Hıristiyanlara yüklemiyoruz, Mısır’da Kıbtilerin yaptığını da Hıristiyanlara yüklemiyoruz, (cezire kanalıyla yaptığı sınırsız programındaki ilk röportajı) 

Ehli kitaptan cizye almaktan imtina edenlerle savaşmak vacip ise, ehli kitaptan cizye alan İslam devletiyle savaşıp bu rabbani hükmü bazı yerlerden kaldıran durumu nasıl olur? Bunların dışında İslam devletinin uyguladığı Colani cephesi ve dostlarının uygulamadığı diğer şeriatın 


2 - Şeyhülislam ibn-i teymiyye -Allah ona rahmet etsin- şöyle dedi: Bu ayet Taif ehli 
hakkında inmiştir. İslama girdikten sonra namaz kılıp ve oruç tuttular fakat faizi terk etmekten imtina ettiler. Allah azze ve celle bunların faizden vazgeçmedikleri takdirde Allah ve resulüne savaş açtıklarını beyan etti. Faiz ise Allah Subhanehu ve Tealanın en son haramlarındandır. Ve sahibinin rızasıyla alınan maldır. Bunlar Allah ve resulüne savaş açanlar ve onlarla savaşmak vacip ise İslam şeriatinin çoğunu terk edenle nasıl savaşılması gerekir siz düşünün. (Mecmu el-Fetava) 

3 - Şeyhülislam ibn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- dedi ki: Denildi ki; bu ayet sahabeleri 
öldüren, mallarını alıp ve irtidat eden urayni kabilesi hakkında inmiştir. (Ebu Davut Enes r.a’tan sahih bir senetle rivayet etmiştir.) Denildi ki; söz verip sözlerini bozup savaşanlar hakkında indi. Denildi ki; harbi mürtedler, sözünü bozan harbiler ve harbi müşriklerle beraber olan müşrikler hakkında inmiştir. 
Selefin ve halefin cumhuru bu ayetin yol kesenlere de şamil geldiğini söylerler. Bu ayet, hepsini kuşatmaktadır. (Mecmu el-fetava 7/85) 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hükümlerini kaldıranın durumu ne olur? 

Sahavat koalisyonunda bulunan “Ceyş el-Hurr”, “el-Cebhe eş-Şamiyye”, “Feylek eş-Şam”, “Ceyş el-İslam”, “Cebhe el-Colani” (4) gibi taifelerin içinde demokrat, milliyetçi, Al-i Selul oluşumu ve insanlık için savaşanlar varken bunlar hiç şeriat için birbirlerine yardımcı olurlar mı? İslam devleti aleyhine birleştikten sonra, şeriatle hükmetmek isteyen biri bunların arasına girip İslam devletiyle savaşabilir mi? Eğer bir yeri kontrol altına alma gayesi -ki vakıada böyle- Allah’ın şeriatinin dışında başka bir amaç ise; onların, -kesinlikle haram ve apaçık bir sapıklık olan- müslümanların aleyhine kâfirlerden yardım istemeleri veya katı bir küfür olan kâfirlere müslümanlar aleyhine yardım etmelerine ne diyeceksiniz? Kafirler aleyhinde kafirlerden yardım almanın caiz olduğunu söyleyen âlimler bile buna o kadar şart getirmiş ki o şartlar bugün İslam devleti aleyhine şeriat iddia eden ve mürted dostlarında yoktur. Hakikatinde onların yaptığı şey İslam ve Müslümanların aleyhine onlara yardım etmeleridir. Buna şahit ise şuanda onların İslam devletinden almış oldukları topraklarda din Allah için olmamasıdır. Az bir kısmı Allah için olsa bile çoğu Allah için değildir. 
Ancak heva, görüş, bilgin, grup, kanun ve ırkçılık içindir. 

Şeyh abdullatif bin Abdurrahman bin haşan bin 


Muhammed bin Abdulvehhab -Allah onlara rahmet etsin - müslümanlar aleyhinde mürtedlere yardım etmenin caiz olduğunu ve bunu da onlardan destek alma gibi değerlendirenlere reddiye olarak dedi ki: asıl tartışma konusu senin onlardan yardım alman değil bilakis onları dost edinmen ve onların İslam beldesinde temkin sahibi olup islamın şiarlarını, dinin usul ve furu kurallarını yıkmaları, liderlerinin veya tağutlarının yanındaki Allah’ın şeriatine ters olan mal, kan ve bunların dışındaki bazı kanunlarını insanlara hükmetmek için koymaları ve onlara bir sıkıntı arz edilince o kanunlara bakıp onunla hükmetmeleri ve Allah’ın kitabını arkalarına atmalarıdır. Onlardan yardım talep etme meselesine gelince; bu ihtilaflı bir konudur. Muhakkiklerin kabul ettiği sahih görüş bunun caiz olmadığıdır. Onların delilleri ise Aişenin hadisi, ki o hadis muttefekun aleyh olan bir hadistir ve Abdurrahman bin habibin hadisidir ki o da sahih ve merfu olan bir hadistir. Bunları istediğin zaman yanındaki naslarda bulabilirsin. 

Caiz olduğunu söyleyenler ise zuhrinin rivayet etmiş olduğu mürsel hadise dayanmaktadır. 
Ve mürsel hadislerin kuran veya sünnete arz olunduğunda ne durumda olduğunu zaten 

4 - Colani cebhesinin dostlarının nasıl mürted olduklarını okumak için “El-Kaidenin Şam’daki 
dostlan” dizi yazısına bakabilirsiniz. (Dabık 8,9. ve 10. sayıları) colani cephesi, halkın istediği gibi halkı yöneteceğiz diyen “İslam cebhesi” zehran Alluş emirliğinde mi? Yoksa açık bir şekilde Al-i Selul tağutu Selman’a biat eden “Feylek eş-Şam” ile mi? veyahut vatancılığa davet edip, Batinilerin kanlarının dökmenin haram olduğunu söyleyen ve Sykes-Picot sınırlarını tazim eden “Şam cebhesi” ile mi şeriati ikame edecek? Bu ve bunların dışındaki tağutların projesi olan ve onlardan destek alanlar, projesi oldukları tağutların dışındaki bir projeyi hayata geçiremezler. Zaten Colani bir röportajında bunu söylemişti. Aynı şekilde ilmin eşeği Makdisi de tvveetlerinde bunu söylemişti. 
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biliyorsundur. Daha sonra bunun şartlara bağlı olduğunu söyleyenler: onda müslümanlara bir nasihat ve faydanın olması gerektiği konusu içinde helak oldukları konudur. Ayrıca müşriklerin devlet veya saldırı korkusunun olmaması gerektiğini şart koşmuşlardır. Bu şart zaten bu konuyu tümden iptal etmektedir. Bununla beraber onların görüş ve istişare edilmemesi gerektiği şartı da gene burada gerçekleşen durumun hilafınadır. Bunların her birini fakihler ve hadis şarihleri zikretmiştir. Muntekanın şerhinde bunlar nakledilmiştir. Zuhrinin murselinide çok zayıf saymışlardır. Bütün bunlar müşriklerin müslümanlarla beraber müşriklerle savaşında geçerlidir. Lâkin bağinin aleyhinde müslümanların müşriklerden yardım talep edilmesini şaz kimselerin dışında kimse bunu dile getirmemiştir. 
(Durer es-Seniyye) 

Aynı mesele de şeyh bunları da söylemektedir: Asıl itibariyle gerçek tablo, yardım etme veya yardım olunma meselesinden daha büyük ve daha tehlikelidir. Bilakis bu mesele kâfirlerin İslam ve tevhid ehline karşı yollarını açmak, İslam ve tevhidin kaide ve usullerini kaldırmak, İslam ve tevhid ehlinin kanını dökmek, mahrem ve mallarını mubah kılmaktır, işte vakıada ve gerçekleşen asıl durumda budur. Bu yolla bu mıntıkalarda açık şirk ve küfür öyle zahir olup yayıldı ki buralarda dönüp bakabileceğin veya kurtuluşa ermek isteyenin geri döneceği İslamın bir eseri kalmamıştır. Tevhid ve imanın direkleri yıkılmış, kuran ve sünnetin hükümleri iptal edilmiş, bedir ve Rıdvan beyatı ehillerine açıkça sövülmüş, şirk ve dini red etme olayları bu mekân ve beldelerde 


ortaya çıkmışken İslama bir daha nasıl dönülebilsin ki? Olayı sadece onlardan yardım alma meselesine sığdıranlar konuyu anlamamışlardır. Musibeti ve sıkıntıyı idrak edememişlerdir. (ed-Durer es-Seniyye az bir kısaltmayla) 

Bu bizim vakıamıza daha iyi benzemektedir. 
İslam devleti kontrol ettiği yerlerden çıkarıldığında oralara ketibeler, özgür suriye askerleri ve onlarla beraber kendilerine İslamcı diyip Türkiye, Al-i Selul ve Katar tağutlarının desteklediği gruplar girecektir. Cahiliye ve laiklik bayraklarını yükseltecek, tevhid ve sünnetin bayrağını indireceklerdir. Erkek ve kadın muhacirleri esir alacak kanları, malları ve ırzlarında hevalarının istediği gibi hükmedeceklerdir. Şeri mahkemeleri kapatacak yerine grupların ve heyetlerin kanun ve kurallarını getireceklerdir. Ki onlar Allah’ın bir takım kurallarıyla hükmetseler bile şeriatın çoğu hükümleriyle hükmetmemektedirler. 
Müslümanları, savaşıp kaldırmakla emr olundukları fitneye maruz bırakacaklardır. 

Mücahidlerin emiri suud bin Abdulaziz bin muhammed bin suud (vefat 1 229 H) ( 5 > -Allah onlara rahmet etsin- bağdatta osmanlı 5 (6) padişahı Süleyman’a gönderdiği mektubunda ona 


5 - Uyarı: Mücahidlerin emiri Suud bin Abdulaziz bin Muhammed bin Suud, (Allah onlara rahmet 

etsin vefat 1229 H) Suud bin Abdulaziz bin Abdurrahman Al-i Suud (helak 1388 h) değildir. 
Daha sonra mücahidlerin emiri Muhammed bin Suud ve ilk torunlarının tesis ettiği ve Şeyh Muhammed bin Abdulvehhab’ın onlara destek verdiği birinci Suud devleti ile tağut mürted Abdulaziz bin Abdurrahman ’ın (helak 1373 h) ve beşeri kanunlarla hükmeden ve haçlıları dost edinen torunlarının asrımızdaki üçüncü Suud devleti arasında tarihsel farklılıklarda bulunmaktadır. 

6 - Bazı insanlar bilmeden bu devlete hilafet devleti demektedir. Hâlbuki bu devlet beşeri 
kanunlarla hükmetmekte, sofilik yollarını yaygınlaştırmaktaydı. Nasıl ki; onun son zamanlarında bunlar iyice açığa çıktı ve kubbeleri korumaya ve Muhammed bin Abdulvehhab’ın davasına savaş açmaya başladılar. Ve onun halifenin kureyşli olması gerektiği şartını icat ettiğini iddia ettiler. 
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dediği bunlara denilir: “ Biz ancak Allah’a şirk koşan, Allah’a duada ortak tanıyıp Allah’a dua ettiği gibi ona dua eden, Allah’a kurban kestiği gibi ona da kurban kesen, Allah’a nezr ettiği gibi ona da nezr eden, Allah’tan korktuğu gibi onlardan korkan, Allah’ın dışında ibadet edilen putlar haline getirdikleri, sıkıntıyı defetmek ve faydayı celp etmek için Allah’tan yardım istediği gibi onlardan yardım isteyen, put ve türbeler üzerine yapılmış kubbeler için savaşanları tekfir ediyor ve onlarla savaşıyoruz. Eğer siz İslam milleti üzerinde ve Resulullahın sünnetine tabi olduğunuzda samimi iseniz, bütün bu putları yıkın ve hepsini yerle bir edin, bütün şirk ve bidatlerden Allah’a tevbe edin, Allah’tan başka hak ilah yoktur ve Muhammed onun resulüdür sözünün gereğini yerine getirin. 
Kim ibadetin herhangi bir parçasını Allah’ın dışında diri veya ölü birisine yöneltirse onu bundan sakındırın ve bunun insanı dinden çıkaran ve putperestlik dinine benzeyen bir husus olduğunu insanlara öğretin. Eğer savaşmanın dışında bundan uzak durmazsa o zaman bunlarla savaşmak vacip olur. Ta ki din tamamıyla Allah’ın oluncaya kadar. 



Yönettiğiniz insanların camide namazların cemaatle kılınması gibi islamın rükün ve şiarlarına riayet etmelerini sağlayın. Bunlara uymayanları edeplendirin. Aynı şekilde zenginlerden alınıp Allah’ın bahsetmiş olduğu sınıflara dağıtılmak üzere zekâtı ikame edin. Sizler bunu yaparsanız dinde kardeşimizsiniz. Sizin lehinize olan bizim de lehimize, aleyhinize olan bizim de aleyhimizedir. Mallarınız ve kanlarınız bize haram olur. Ama siz bu halinize devam eder, içinde bulunduğunuz şirkinizden tevbe etmez, Allah’ın resulünü göndermiş olduğu dinine bağlı 



kalmaz, bidat ve şirki terk etmezseniz; Allah’ın bize emrettiği şekilde onun dinine dönünceye ve onun yolunda gidinceye kadar sizinle savaşırız. 
Çünkü Allah azze ve celle şöyle buyuruyor: “Fitne tamamen yok edilip din yalnızca Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın” (Enfal 39) “Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün; onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tevbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekâtı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın.” (Tevbe 5) (ed-Durer es-Seniyye) 


Yine Şeyh Allah kendisine rahmet etsin başka bir risalesinde şöyle söyler: Eğer siz, biz Allah’ın dışında kimseye tapmıyor, buna razı olmuyor, bunu emretmiyor diyorsanız, Sizin yaptıklarınız görünen ve görünmeyen yönüyle söylediklerinizi iptal eder. Batıl değerleriniz ve melun şeyhleriniz, kabirler üzerine bina ettiğiniz binalar, bunlara yönelttiğiniz dua, kurban, nezir, korku, ümit gibi Allah’ın hakları, sadece Allah’tan istenilmesi gereken istekler, bunların yanında kıldığınız namaz, bunları el sürmeniz, bunlara adaklar sunmanız ve benzeri çirkin ve kabih şeylerin hepsi zahiren sizin yanınızda bulunmaktadır. Bunu yapmayanlar ise bu yapılanlara razıdır veya bunu yapanlara mallarıyla, canlarıyla, dilleriyle ve elleriyle destek olmaktadırlar. 


Aynı şekilde beş vakit namaz terk edilmiş durumda, yanınızdaki insanların çoğu ne cuma ne cemaatle ne de tek başlarına namaz kılmamaktadır. Namaz kılanlarınız ise evinde tek başına kılmaktadır. Cemaatle namazı kılanlar çok az sayıdadır. Namazı kıldığında ise çarşıya namaz kılmayan, fısk işleyen, eğlenen, günah işleyen ve azgınlaşanların yanına gider ve onların bu haline itiraz etmezler. 
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Aynı şekilde zekât terk edilmiş ve malların zekâtı verilmiyor. Meyveler oranlanmıyor, Peygamberin yaptığı gibi mallardan zekât alınmıyor, yedi göğün üzerinden nasıl dağıtılması gerektiğini emreden Rabbimizin emrettiği gibi dağıtılmıyor. Nasıl ki peygamber efendimiz şöyle buyuruyor: “ Allah azze ve celle zekâtın taksiminde ne peygamberlerin nede başka birinin taksimine razı olmadı. Belki onu kendisi paylaştırdı ve taksimini üzerine alarak şöyle buyurdu: “ Sadakalar (zekâtlar) Allah’tan bir farz olarak ancak, yoksullara, düşkünlere, zekât toplayan memurlara, gönülleri İslâm’a ısındırılacak olanlara, hürriyetlerini satın almaya çalışan kölelere, borçlulara, Allah yolunda çalışıp cihad edenlere, yolcuya mahsustur. Allah pekiyi bilendir, hikmet sahibidir. (Tevbe 60) 

Farzların dışındaki iyi amellerin hiçbirisi size şiar olmamıştır. Bütün kötülükler sizin yanınızda açığa çıkmıştır. Çoğunuzun karakteri Allah’a şirk koşmak, zina, Lut kavminin yaptıkları livata yapmak olmuş. Ki Allaz azze ve celle onlar için şöyle buyuruyor: Lût’un soydaşlarının yaşadıkları yöreleri altüst eden O’dur. Buraları yerin dibine O geçirmiştir. (Necm suresi 53-54) büyük olan Allah’tan kerim olan yüzüyle gazabından ve kızgınlığından ona sığınırız. 

Aynı şekilde faiz, sihir, gaybı bildiğini iddia etmek ve bütün günahlar içki ve sarhoş edici tüm mamuller, tütün ve benzeri, zulüm, aşırılık, azgınlık, fakir ve mazlumların mallarını almak, zengin ve çiftçilerin mallarını zulüm ve zorbalıkla almak ve bunun gibi sayması ve yazması uzun sürecek bütün haramlar yanınızda bulunuyor ve siz buna müdahale etmiyorsunuz. 

Bunları yapmadığını iddia edenler, daha önce söylediğimiz gibi kendileri yapmasa da bunları yapanları inkâr etmiyor ve onlardan ayrılmıyorlar. 
Hatta dili ve malıyla bunlara yardım ediyorlar. O kendisi bunu yapmasa da yapanlarla eşittir. 



Nasıl ki Allah Subhanehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor: “Allah size indirdiği kitapta onun ayetlerinin inkâr edildiğini ya da alaya alındığını işittiğinizde başka bir konuya geçmedikleri sürece onlarla bir arada oturmamanızı, yoksa sizin de onlar gibi olacağınız! Bildirdi, (nisa 140) ve şöyle dedi: “Allah’a ve ahiret gününe inanan bir kavmin; babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah’a ve Peygamberine düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. 
Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları katından bir ruh ile desteklemiştir.” (Mücadele 22) ve şöyle dedi: Sakın zalimlere eğilim, 

yakınlık göstermeyiniz. Yoksa cehennem ateşi yakalar sizi; Allah’tan başka bir dostunuz, bir dayanağınız yoktur. O zaman O’nun yardımını göremezsiniz. (Hud 113) bir hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: “Kâfirler arasında oturan her müşrikten beriyim” başka bir hadiste “ateşleri birbirine gözükmesin” işte siz bugün yaptıklarınızı bilmektesiniz. 
İşlediğiniz şirk ve kötü amellerinizi de bilmektesiniz ve kendi nefsinizi de bilmektesiniz. 
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Nasıl ki Allah Teâlâ şöyle demektedir: “ Aslında insan kendisini görendir. Birtakım mazeretler ileri sürse de. (Kıyamet 14-15) 

Ve şeyh devamında şöyle dedi: benim kâfirleri öldüreceğiz sözüme gelince, biz asla bundan geri durmayacak, bunu basite almayacak ve Allah’ın izniyle bunu artıracağız. Kendimizden sonraki çocuklarımıza bunu vasiyet edeceğiz. 
Oğullarımızda kendilerinden sonraki çocuklarına bunu vasiyet edecekler. Sahabenin dediği gibi: “ yaşadığımız sürece cihad üzerinde olacağız.” 

Allah’ın güç ve kuvvetiyle kâfirlerin burunlarını yere sürteceğiz, kanlarını dökeceğiz ve mallarını ganimet alacağız. Bunu Allah ve resulünden uzaklaşarak değil onlara itaat ederek ve Allah’a yakınlaşmak için yapacağız. Bununla çok sevaba ulaşmayı umut ediyoruz. Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: “Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün; onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğertevbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekâtı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın.” 
(Tevbe 5) ve şu sözü: “Fitnenin kökü kazınıp Allah’ın dini kesinlikle egemen oluncaya kadar onlarla savaşınız. Eğer yaptıklarından vazgeçerlerse, hiç şüphesiz Allah onların yaptıklarını görür.” (Enfal 39-40) ve şu sözü: “Kâfirlerle karşılaştığınız vakit boyunlarını vurun.” (Muhammed 4) ve şu sözü: “Onlarla savaşınız ki, Allah sizin elinizle onları azaba çarptırsın, kendilerini perişan etsin, sizi onlara karşı üstün getirsin” (Tevbe 1 4) 

Allah katında bolca sevaba ulaşacağımızı umut ediyoruz. Çünkü Allah azze ve celle şöyle buyuruyor: “ Allah Mü’minlerin mallarını ve 


canlarını karşılığında kendilerine cenneti vermek üzere satın aldı. Onlar Allah yolunda savaşırlar, bu yolda kimi zaman öldürürler ve kimi zaman da öldürülürler. Bu Allah’ın üzerine borç aldığı ve hem Tevrat’ta, hem İncil’de, hem de Kur’an’da yer verdiği bir sözdür. Allah’tan daha çok sözünde duran kim olabilir ki? O halde yaptığınız bu alışverişe sevininiz. İşte büyük kurtuluş, büyük başarı budur. (Tevbe 1 1 1 ) ve şöyle buyuruyor: “ Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi? Allah’a ve Resulüne inanır, mallarıyla canlarıyla Allah yolunda savaşırsınız. Eğer bilirseniz bu sizin için en iyi yoldur. Böyle yaparsanız Allah günahlarınızı bağışlar, sizi altlarından akan cennetlere Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koyar İşte en büyük kurtuluş budur. 

Seveceğiniz bir şey daha var Allah’tan bir zafer ve yakın bir fetih, müminleri müjdele! (Saf 10-13) 

Cihadla ilgili ve ona teşvik edici ayet ve hadisler sayılamayacak kadar çoktur. Bize cihaddan başka yol, kâfirlerin mallarından başka yiyecek yoktur. 

Ve devamında şöyle dedi: Allah’ın güç ve kuvvetiyle İslamın izin vermediği konularda taviz vermemiz mümkün değildir. Sen de biliyorsun ki bunu defalarca bizden talep ettiniz. Ve bize Abdulaziz kadimi ’yi yolladınız daha sonra Abdulaziz bey’i yolladınız bizden taviz ve anlaşma talep ettiniz. Bize cizye vermeyi teklif ettiniz ve her sene bin miskal altın vereceğinizi kendinize farz kıldınız. Biz bunu kabul etmedik ve size taviz vermedik. Eğer İslâmî kabul ederseniz bunun size faydası var ve bizimde istediğimiz de budur. 
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Eğer bundan yüz çevirirseniz Allah azze ve cellenin dediğini size söyleriz: “Eğer bu inanca arka dönerlerse mutlaka çatışmaya ve çıkmaza düşerler. Onlara karşı Allah sana yetecektir.” 
(Bakara 137) ve biz şunu deriz: “Allah bize yeterdir.” (Al-i İmran 173) 

ve şunu deriz: Ey “Din gününün sahibi biz sadece sana ibadet ediyor ve sadece senden yardım diliyoruz. ” (Fatiha 3-4) 

ve şunu deriz: “Hak geldi batıl çöktü batıl çökmeye mahkûmdur.” (İsra 81) 

ve şunu deriz: “De ki; Hak geldi, artık batıl hiçbir tarafa doğru kımıldayamaz. ” (sebe 49) 


Ve Allah azze ve cellenin peygamberine dediğini diyoruz:” Eğer sana sırt çevirirlerse de ki, Allah bana yeter, O’ndan başka ilah yoktur ben sırf O’na dayandım, O, yüce Arş’ın sahibidir.” (Tevbe 129) 


Bahsetmiş olduğum sözler ki, erkeğe kaçmak yakışmaz, kaçmak ve yalan da bizim karakterimiz değildir, yakın zamanda Allah Subhanehu ve Teâlâ’nın izniyle size kavuştuğumuzda o zaman top ve silah seslerini ve yurdunda ateşin yandığını göreceksin. Sen de elinden geleni ardına bırakma. Salât ve selam Muhammed ailesi ve sahabesi üzerine olsun.” (7) (ed-durer es-Seniyye) 

Şeyhin sözlerinde Sahavat koalisyonunun hükmettiği toprakların özellikleri var. Yalnız dikkat edilmesi gereken husus, ikisi arasındaki benzerlik şeriatten imtina etmeleri ve onları savaştan kurtaracak şeyin şeriatle hükmetmeleri, onun hükümlerine bağlı kalmaları ve şeriatten imtina edenlerden beri olmalarıdır. 

Şeyhülislam ibn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- şöyle dedi: Cemaat, sahabe, kader, kaza, Allah azze ve cellenin isim ve sıfatlarında onu birlemek gibi konularda bidat çıkartarak ehlisünnetin üzerinde bulunduğu akideden imtina eden taifelerle savaşmak vaciptir. 
(el-Mecmu el-fetava 28/511) 

Hal böyleyken daha sapık olanlarla nasıl savaşılmaz? Abdullah ve selman Al-i selul, Hamd ve Temim Ali es-sani, Erdoğan ve vatancılık 


tağutunu (Allah hepsine lanet etsin) tazim edenlerle, onları kendi hükümetlerine dost, sevgili ve kardeş yapanlarla nasıl savaşılmaz. Onları tekfir edip onlara düşmanlık ve kin izhar edenlerle dalga geçiyor, onları siyaset bilmeyen ahmak veya harici olduklarını iddia ediyorlar. Ve tağutların demokrasi, cahili vatancılık, birleşmiş milletler ve uluslar arası kanunlar gibi açık küfürlerini tashih ediyorlar. Kendi grubundaki vatandaşını İslam devletindeki muhacir ve ensardan üstün tutanlarla nasıl savaşılmaz? Tağutların dostlarını Allah yolunda cihad edenlerden üstün tutan, hatta şeriatle hükmedenlerin aleyhine tağutlarla koalisyona giren ve bunları harici, şeriatten imtina edenleri mücahid ve müslüman olarak isimlendirenlerle nasıl savaşılmaz? 

Şeyhülislam İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- Şöyle dedi: Allah azze ve celle şöyle buyuruyor: “Fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın! 
son verirlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını çok iyi görür.” (Enfal 39) 

Allah’ın emrettiği savaşı fitne olmasın diye terk edenler; kalbindeki şüphe, hastalık ve Allah’ın emrettiği cihadı terk etmelerinden ötürü fitnenin ta kendisine düşmüşlerdir. Bunu iyice düşün çünkü bu çok tehlikeli bir yerdir. (Mecmu el-Fetava) 



7 - Mücahid suud bin Abdulaziz’in bu ve benzeri risaleleri okuyan, gerçek mücahid ve muvahhid ile 
tevhid ve cihad iddiasında bulunanları farkeder. 



EY İSLAM DEVLETİ MÜCAHİDLERİ! 

Allah’ın şeriatinden imtina eden mürtedlerin içine dalın. Hatırlayın ki; Allah azze ve celle, onların tevekkül edip yardım diledikleri haçlıların uçaklarından daha büyük ve daha yücedir. 

Allah’ın kelimesi en yüce, kâfirlerin kelimesi en aşağı ve dinin tamamen Allah’a ait olması için evinden çıkıp Allah yolunda cihad ettiğini zan edenler! Sahavat koalisyonuna katılıp İslam devletiyle savaşanlar! 

Dön bir etrafına, önüne, arkana, sağına, soluna ve yukarına bak; tağutların dostlarını görecek misin? 
Yeryüzünde fesatlık çıkaranları görecek misin? 
Yurtlar içinde dolaşan casusları görecek misin? 
Haçlıların uçaklarının onların üzerinde onları muhafaza ettiğini görecek misin? 

Yoksa sen mübarek Şam topraklarında Allah’ın şeriatiyle hükmedilsin diye mi savaşıyorsun? 

Peki, ehli kitaptan cizye alındığını görüyor musun? 
Hadlerin yeryüzünde ikame edildiğini görüyor musun? insanlara namaz, zekât, iffet ve hicabın emredildiğini görüyor musun? Yahut insanların dileyenin Allah’a dileyenin tağutlara ibadet etmesi için özgürce bırakıldıklarını mı görüyorsun? 

Ey cihad ve zafer iddia edenler! 

Ey evinden sefere çıkmış ve Şam’a hicret ettiğini zan edip Sahavat koalisyonun içinde olanlar! 

Allah’a tevbe et ve uyan. Allah’a yemin olsun ki bildiğin ve bilmediğin açılardan sen şeriate karşı savaşıyorsun. Arkadaşlarınızı toplayın ve hep birlikte kalkın. Size, şeriatle hükmedenlerle savaşın diyenleri öldürün. Sahavat koalisyonundaki emirlerinize karşı çıkın. Onları boğazlayın ki, tağutlar ve haçlı uçakları onlar için üzülüp ağlasın. 
Sizin Sahavat koalisyonunu kendi yurdunda vurmanız, Allah’ın şeriatinden imtina edenleri yeryüzünde temkin sahibi kılacağınız, tağutların ve haçlıların razı olduğu, Allah’ın hükümlerinin dışında hükümleri ikame edilmesine vesile olduğunuz binlerce ameliyyenizden daha hayırlıdır. 



öldürüp hilafete yardımcı olmaya gücün yetmiyorsa o zaman onları terk et ve hilafet topraklarına hicret et. Allah’a hicret etmek isteyene en hayırlı yurt hilafet topraklarıdır. 


Ey kitabı indiren, hesapları çarçabuk gören Patlayıcı kemerini içlerinde patlat. Kurşunlarınla ve bulutları gezdiren Allah’ım! 
askerlerinin göğüslerine vur. Şeriatle 

hükmedenlerle savaşanları elinden geldiğince Onları mağlup et, onları sars ve onlara karşı 

engellemeye çalış, muvahhid ve mücahidlerle bize yardım et. 
savaşanları yalnız bırak, saflarına korkuyu yay. 

Eğer onların yurtlarını ele geçirip Allah’ın şeriatiyle Allah’ım! Sahavat koalisyonuna fetva veren hükmetmeye ve halifeye biatini izhar etmeye ilmin eşeklerini Belam bin Baura, İbn-i Ebi 

veya İçlerine dalıp elinden geldiği kadarını Duad, Tantavi ve Buti ile beraber haşr et. 
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Hamd Âlemlerin rabbi olan Allah’adır. Salât ve Selam onun elçisine, ehline, sahabesine ve ona tabi olanlara olsun. 

Allah’ın indirdiğiyle hükmetmeyen, kabirperestliğe davet edip şirk kubbeleri için savaşan OsmanlI devletinin yıkılmasından sonra mirasa konan ve yeni yapılanmasını ırkçılık ve dinsizlik üzere inşa eden Laik Türkiye cumhuriyeti, hükmetmeye başladığı toprak parçasında kendisini kabul ettirmek için uzun süre amansız bir şekilde şiddet uyguladı. Kendi topraklarında bu yeni cumhuriyeti hazmedemeyen özellikle iki zümreye bu zulmün dozu oldukça fazlaydı. Birincisi Mütedeyyinler, İkincisi ise Kürtlerdi. 

Laik şirk Cumhuriyetinin ilk dönemlerinde dine ve dindarlara yapılan amansız baskı ve işkenceler son zamanlarda gittikçe hafiflemiş ve neredeyse kalmamış denilecek kadar azaldı. Mütedeyyinler üzerindeki bu zulüm ve şiddetin azalmasının birinci nedeni gittikçe demokratikleşmek isteyen bir Türkiye iken, bir diğer neden ise kurulduğu ilk günden beri Mütedeyyinlere yönelik başlatmış olduğu asimilasyon çabalarının başarılı olmasındandır. Hatta öyle bir hale gelindi ki, Tağut Erdoğan mücahit ilan edilirken Türkiye cumhuriyeti de İslam devleti haline geldi halkın gözünde. Dinen asimile edilen bu halkın bu anlamda bu devletten çok da bir beklentisi kalmadı bu saatten sonra. 


istediklerine kavuşmuş ve başarı elde ettiklerine zan ettiler. Erdoğan’ın şirk seçimlerini tek başına kazanması ve dini anlamda yapmış olduğu bazı yenilikler, iyileştirmeler ve bu anlamda kaldırmış olduğu bazı zulümler neticesinde halk muradına ermiş gibi oldu. Ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler anlayacağınız. 

Dinini ve gerçek maksadını unutmuş, tam da rejimin istediği bir Müslüman tip meydana gelmişti. Yıllarca islami mücadeleyi dinin bir kaç meselesine indirgeyen ve dini mücadele verdiğini zan edenlere istedikleri verilince, maksatlarına erdiklerini ve dinlerini kemale erdirdiklerini zan ettiler. Şekil itibariyle İslam dinine de uymayan bir başörtüsü için yıllarca meydanlarda din mücadelesi verdiklerini zan ettiler. Kandırıldılar, asimile edildiler, asıl maksatlarından uzaklaştırılıp sistemin istediği bir tip haline geldiler. Dini mücadele verdiklerini zan eden bu zihniyet CHP’yi en büyük düşman bilip ona savaş açarak dinini kurtaracaklarını düşünüyorlardı. CHP’ye karşı verdikleri mücadelede başarılı olan bu Müslüman ve Mücahid olduklarını iddia edenler bu süreç içerisinde on numara bir müşrik oldular. 

Bu miras yedi devletin bir türlü razı edemediği ve asimile edemediği bir diğer etnik olan Kürtleri uzun süren baskıcı ve şiddet uygulamalarının fayda vermediğini görünce, bu zulümleri hafifletip siyasi potada eritmeyi hedefledi. Birçok dış devletle bağlantısı olan PKK, Türkiye cumhuriyetinin düşündüğü gibi basit bir örgüt değildir. Çünkü bu örgüt, başta ABD olmak üzere birçok devlet tarafından Türkiye devletini çok geride bırakacak akıl danışmanları ve uzman kişilerin öncülüğünde 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yürümektedir. PKK, Kürt sorununu çözümlemek için aktif rol oynadı. Asıl itibariyle inanç, felsefe ve kültür olarak bölgede ki Kürtleri hiç de yansıtmayan bu örgüt, Türkiye cumhuriyetine verdiği ağır kayıplar neticesinde Kürtlere yönelik yapılacak iyileştirmelerde muhatap alındı. 



Kürtlere yönelik yapılacak iyileştirmelerle bölgedeki halkı kazanma ve örgütün liderlerini de siyasete çekip sisteme entegre etme hedefleri de maalesef tutmadı. Rejimin bu hamlesinden sonra siyasete giren bu ateist örgüt, siyasi anlamda birçok kazanımlar elde etti. Bu yolla örgüte silah bıraktırmayı hedefleyen ve bu şekilde onlarla silah bırakma anlaşması yapan Tağut Erdoğan bu adımında da başarısız oldu. Çünkü örgüt silah bırakmadığı gibi siyasi kazanımlarıyla da bölgedeki halkın üzerinde daha büyük bir otorite kurdu. 

Sembolik silah bırakma görüntüsü veren örgüt, aslında örgütte yetişmiş elemanlarını Türkiye’de yeni bir yapılanma için yolluyordu. Teslim olmuş havasında gelen teröristler, içerde yeni bir yapılanmanın öncülüğü için gelmişlerdi. 

Doğu ve güneydoğuda halkın üzerindeki etkinliklerini propaganda, tehdit ve değişik araçlarla günden güne artırdılar. Dağdan inip teslim olduğunu iddia eden bu teröristler yeni bir iç yapılanmayı başlattılar. Bölgede mahkemeden tutun, vergi toplamaya, yol kesip kimlik kontrolüne hatta askeri eğitime kadar birçok alanda büro, yer ve karargâh açtılar. Bu örgütün elinde kalan bölgedeki halk istemeye istemeye bunlara teslim oldu. Çoğu zaman tehdit ve baskı ile sindirilen bu halk, sığınacağı bir devlet kucağını da bulamadı. 
Örgüt halkın üzerinde baskısını artırdıkça artırırken, Erdoğan’ın kontrolündeki devlet ise bu halktan uzaklaştıkça uzaklaştı. Bölgedeki halkın büyük 


çoğunluğunun nefret ettiği bu ateist örgüte adeta bu halk servis edildi. 

İslam devleti bu örgüte ve onun diğer uzantılarına Suriye ve Irak’ta ciddi kayıplar verdirip onları hezimete uğratırken, yeni kürt devletinin mimarı Erdoğan bu sefer Türkiye cumhuriyetinin yıllarca savaştığı bu düşmanına açık açık destek verdi. 
Kobani’de köşeye sıkışan bu ateist örgüt ve uzantıları neredeyse o bölgede bitme noktasına geldiler. Durum böyle iken açık bir şekilde, şenlik ve kutlamalarla, ağır silahlarla donanmış Peşmerge’lerin ve özgür suriye ordusu askerlerinin Kobani’ye geçmelerine izin verdi. 
Türkiye’den askeri teçhizat, maddi ve manevi destek aldıklarını da açık bir şekilde ifade ettiler. 
Hatta Tağut Barzani bu desteğinden ötürü Erdoğan’a teşekkür bile etti. 

Erdoğan bilerek veya bilmeyerek, direk veya dolaylı olarak her gün bu ateist örgütü besleyip büyüttü. Erdoğan hala da, Türkiye devletinin düşmanı olduğu ve onunla yıllarca savaştığı halde, içerden ve dışarıdan buları destekleyip büyütmeye devam ediyor. Asıl hedefleri sadece Türkiye’nin bir bölümü olmayan bu ateist örgüt, aynı zamanda Suriye, Irak ve İran’ında içinde olduğu büyük bir Kürdistan devleti kurmanın hayalindeler. 

Aslında bu devletin hayalini kurduğu topraklar İsrail’in hedeflediği arzı mevuud topraklarıdır. 
Bunlar bağımsız bir Kürt devleti kurmayı hedefleseler bile bunlar, İsrail’in hedeflerini gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Tevrat’ta israiloğlullarına vaad edildiği iddia edilen topraklar işte bu toprakların ta kendisidir. Bu örgüte, ABD 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ve İsrail’in neden destek verdiğini bu açıdan baktığımızda daha iyi anlayabiliriz. Erdoğan’ın sayesinde Türkiye’de oldukça güçlenen bu ateist örgüt son seçimlerde de bu gücünü ortaya koydu. 
Türkiye’de ilk etapta özerk bir devletin temelini atmayı düşünen bu ateist örgütün Türkiye’yi bölmesi an meselesidir. En ufak bir kıvılcımla, bölgede özerklik veya bağımsızlık ilan edebilirler. 
Bölgedeki birçok belediye ve devlet dairelerini ellerinde tutan bu çete, kuzey ıraktan ve içerden hazırlanan militanlarıyla Türkiye’nin doğu ve güney doğusuna çok basit hamlelerle el koyabilir. Onların bu hamleyi yapmaları çok da uzak bir zamanda gerçekleşeceğini de düşünmüyorum. Fırsat buldukları ilk anda bu planlarını devreye sokacaklar. 

Laiklik şirkine batan Türkiye devleti yıllardır bunlara yaptığı bu zulümlerden sonra onlara iyilik yapıp dost olmaya çalışmaktadır. Gasp etmiş olduğu haklarını verip eski husumeti unutmanın derdindedir. Ama şunu iyi bilmeli ki; sende bu evlat acısı onlarda da bu kuyruk acısı olduğu sürece siz dost olamazsınız. Birbirinizden on binlercesini öldürdükten sonra dost olmanız mümkün değildir. 
Olmadığınızı ve olamayacağınızı da zaten zaman zaman dile getirdiğinizi de görmekteyiz. 

Erdoğan beslemesi bu ateist çete sürekli olarak Tağut Erdoğan hükümetini, İslam devletine destek verdiğini iddia edip aslında kendilerine destek istemektedirler. Tağut AKP hükümetinin İslam devletine hiçbir şekilde yardım etmediklerini de çok iyi bilmektedirler. Bilakis Erdoğan hükümeti İslam devletiyle savaşan ve PKK’ın en büyük dostlarından olan özgür suriye ordusuna eğitim, silah ve maddi destek verdiğini açıkça ifade ettiler. 
Hatta kendi hava sahasını ABD’ye açarak birçok müslüman kanının dökülmesine sebep oldular. 
Bu yalanı çokça tekrar etmelerindeki asıl gaye , 



Erdoğan’dan kendi lehlerine davranmalarını istemeleridir. Bu anlamda bir algı oluşturup hükümeti kendilerine yardıma mecbur bırakmayı hedeflemektedirler. Madem onlara yardım ettin, bize de yardım etmelisin algısını oluşturmaya çalışmaktadırlar. Zaten gerek açık gerekse gizli olarak Tağut Erdoğan hükümeti hem bunlara hem de Başta ABD olmak üzere İslam devletiyle savaşan diğer tüm gruplara desteğini hiç esirgemedi şuana kadar. 

Türkiye devleti özellikle Suriye ve Irak’ta bu örgüte desteği kesmez ise bu örgüt ABD ve İsrail’den aldığı destekle Türkiye’de hedeflediği emellerine çok kolay ulaşabilir. Türkiye devleti Erdoğan’ın vesilesiyle bunlara destek vererek kendi sonunu yakınlaştırmaktadır. Beslediği karga gözünü çıkaracak haberi yoktur. Örgüt bölgedeki gücünü artırıp zaman kazanmaya çalışmaktadır. Şuanda içerdeki yapılanmasıyla özerlik veya bağımsızlık ilan edecek gücü yoktur. Fakat Kandil’deki silahlı kanadı ve şuanda Suriye ve Irak’ta oluşturmaya çalıştıkları güç ile bunu çok kolay bir şekilde yapabilirler. Şuan Suriye ve Irakta ABD’nin uçaklarının arkasında savaşan Erdoğan beslemesi bu ateist örgütün, aynı tabloyla Türkiye’de savaşması çok da uzak değildir. 
ABD’nin büyük oranda gözünden düşürdüğü AKP hükümetine karşılık daha sadık uşaklarına, başka şanslar tanıyabilir ve Türkiye dâhil olmak üzere bunlara büyük toprak parçalarını teslim etmek için onlara öncülük edebilir. 


Umulur ki Allah azze ve celle bu olaylarla İslam devletine yeni hayırların kapılarını açar ve Allah subhanehu ve Teâlâ’dan temennimiz bu olayları, savaşsız ve tekbirlerle fethetmek istediğimiz İstanbul’un fethini yakınlaştıran olaylar kılmasıdır. 





CARUL ISLAKÇA 

İHTİLAF ADABI 


Âlemlerin Rabbine hamd, Resulüne, ehline, sahabesine ve tabilerine salât ve selam olsun. 
Allah subhanehu ve teala göndermiş olduğu her peygamberine birliği, beraberliği, tek olmayı, ihtilafa düşmemelerini ve ayrılmamalarını ısrarla öğütlemiştir. Ve onların örnekliğinde bizlere de bunu sürekli olarak emretmektedir. 
Müslümanların ihtilafa düşmemeleri ve bir olmaları için pratikte de bir imamın olması ve herkesin ona tabi olmasını farz kılmıştır. Allah subhanehu ve teala emire itaat etmeyi açık naslarla emretmektedir. 

Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber’ e itaat edin ve sizden olan ulu’l-emre (idarecilere) de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir. (Nisa 59) 

Aynı konunun önemine Allah resulü sallallahu aleyhi ve sellem değinmiş ve bu konu üzerinde çokça durmuştur. 

Allah resulü şöyle buyurmaktadır:" kim bana itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur, kim de bana isyan ederse Allah’a isyan etmiş olur. Kim emirime itaat ederse bana itaat etmiş olur. Kim de emirime isyan ederse bana isyan etmiş olur.” (1) 

Allah’ın Rasulü (s.a.v) şöyle dedi: “Kim 


emirinden hoşlanmadığı bir şey görürse sabretsin. Zira kim cemaatten bir karış kadar bile olsa ayrılırsa cahiliyye ölümü ile ölmüş olur.” (Buhari, 6531 ; Müslim, 3438) 

İhtilafın zem edildiği ve birliğin emredilmesi konusunda dinimizde birçok nass vardır. 
Şerrin birçok kapısı ihtilafla, hayrın birçok kapısı da birlikle açılır. 

Müslümanların cemaati ihtilaf ettiği vakit cemaatin maslahatı için müçtehidin kavline uymak ihtilaf etmekten hayırlıdır. Şerii nasların geneli ayrılığı değil bir kelime etrafına toplanmayı emretmiştir. Allah celle celaluhu dedi ki; “ Allah’ın ipine sımsıkı sarılın. Onda ayrılığa düşmeyin. ”(AIİ İmran 103) Ümmetin vahdetini sağlayacak her türlü fırsatta ihtilafı terk edip Müslümanların imamının kavline gitmek Müslümanları tek safta birleştirecek etkenlerdendir. 

Hiç şüphe yok ki bu selefin tuttuğu yoldan ve izlediği menhecten başkası değildir. Sahih rivayetlerde sabit oldu ki Abdullah ibn-i Mesud radiyallahu anh Osman radiyallahu anhu’yu Mina’da iki rekâtlık namazı dört rekât kılınca onu ayıplamasına rağmen ona tabi olup onunla beraber dört rekât kılmıştır. Ne zaman böyle yaptıysa insanlar sorduklarında onlara 


1 - Buhari 7137, Müslim 1835 
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cevaben dedi ki; “ İhtilaf şerdir.” 

işte bu ibn-u Mesud’un fıkhının ne kadar büyük olduğunu ortaya koymaktadır. Osman’dan bu konuda istediğini vermesini dilemesine rağmen Osman ona istediğini vermedi. Bununla beraber bedir ehlindendi ve Osman’ın hata ettiğini biliyordu ancak nefsini hevadan arındırması sebebi ile dedi ki hilaf şerdir. 

Öyleyse furu da var olan ameli ihtilaflarda muhalif kınanmaz. Ancak kınama eğer hilaf mefsedete ve fırkaya götürüyor ise ya da sui zannı barındıran bir hilaf veyahut bir hayra engel olan hilaf ise buna benzer durumlarda ayıplanabilir. 

Bir diğer bu konuya örnek teşkil edecek kıssa imam Malik döneminde gerçekleşmiştir. Biri dedi ki; Biz bazı kavimlerle karşılaştık bunlar sehiv secdesi konusunda senin mezhebinden başka bir mezhebe gidiyorlar. Onların mezhebine göre sehiv secdesi selamdan sonra oluyor. Onlardan biri de bizim mezhebimizi kabul edip selamdan önce secde ediyor. İmamları ise selamdan sonra secde etmeyi uygun görüyor bu ihtilafta nasıl yapalım dedi ki; “ İmamlarına tabi olun. Çünkü ihtilaf şerdir.” 

imam Şatibi dedi ki; “ Aynı şekilde halife Ebu Cafer Mansur insanları muvatta daki görüşlere zorlamak istediğinde Malik’in bunu men etmesi de bu kabildendir.” 

İnsanların tek bir görüşe zorlanması onların bundan başkasının caiz olmadığı kanaatine o da bunun ümmeti ihtilafa düşüreceğinden korktuğu için halifeyi bu yapmak istediğinden men etti. 

Şeyhülislam ibn Teymiyye dedi ki; “ İnsanların kalplerini birbirine ülfet ettirmek nefretten sakındırmak için ihtilaf anında faziletli olan görüşü terk etmek hilafın müsamaha gösterildiği meselelerdendir. Tıpkı nebi sallallahu aleyhi ve sellem’in Kâbe’yi İbrahim’in sınırları üzerine inşa etmeyi maslahat sebebi ile terk ettiği gibi. Çünkü Kureyş cahiliyyeden yeni çıkmıştı. Onların nefret ettirmemek için bu hayırlı işi terk etti. Birlikte olmak, cem olmak İbrahim’in sınırları üzerine bina etmekten daha büyük bir maslahattır diye terk etti. Ne zaman ki Abdullah ibn-i Mesud Osman’ın arkasında namazı tamamladı insanlar itiraz edince onlara dedi ki; ihtilaf şerdir. 



Ancak ihtilaf anında olmazsa olmaz olan bir nokta vardır ki o da ihtilafın ahlakını bilmektir. Allah subhanehu ve teala ehli kitabın bu hatasından çok yerde bahsetmektedir. 


Dedi ki;“ Kitap sahipleri kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki çekememezlikten dolayı ihtilafa düştüler.” 


Hiç şüphe yok ki hevalarını dinlerine alet edip ilmi ihtilafları ayrılık sebebi kılan heva ehli ve bidatçılar oldu. 


Yunus sadefi (264) dedi ki; “ Şafi’den daha akıllı kimse görmedim. Onunla bir gün tartıştık bir mesele de ayrıldık. Sonra beni gördü ve elimden tuttu. Dedi ki; “ Ey Ebu Musa bir konuda anlaşamadık ihtilaf ettik ve anlaşamadık diye kardeş olmayı terk etmeyelim.” 


2 - El Um 1/208 

3 - El Mudevvene 1/222 

4 - Muvafakat 4/1 1 2 

5 - Fetava el-Kubra 2/1 82 

6 - Bakara 213, Ali imran 19, Şura 14, Casiye 17 
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ibnu Abdilber rivayet etti ki; Abbas ibn-i Abdulazim Enbari’den nakletti. Bir gün Ahmed bin Hanbel’in yanında idim. Ali ibn-ul Medeni bineği ile geldi. 
Şehadet babında tartıştılar. Sesleri birbirine karşı yükseldi hatta aralarına cefa girmesinden korkuldu. 
Ahmed şehadeti makbul sayıyordu ve Ali ona itiraz ediyordu ve kendi görüşünü savunuyordu. Ali ne zaman kalkmak istediyse Ahmed ayağa kalktı ve ona yardım etti. 

Ahmed ibn-i Hanbel İshak ibn-i Rahaveyh hakkında dedi ki; “ Horasan İshak’tan daha güzel bir köprü geçiş bilmiyoruz. Bazı şeylerde ihtilaf etsek bile. 
Şüphesiz insanlar bir kısmı bir kısmına muhalefete sürekli devam etmişlerdir.” 

Bu ümmetin en hayırlıları olan sahabe ve tabiinler bile ihtilaf etmiş ama onların bu ihtilafları kardeşliklerine ve birliklerine bir halel getirmemiştir. 
Bu anlamda birbirilerine çok müsamahakar ve saygılı davranmışlardır. Selefin bu güzel ahlakı giderek kaybolmaya ve günümüzde neredeyse yok olmaya kadar varmıştır. 

İhtilaf ahlakını taşımayan bazı kimseler, en basit içtihadi bir konuda bile aynı içtihadı paylaşmayan muhatabını ya haricilik ya da mürcielikle itham etmektedir. Bu da Müslümanların birliğini parçalayan ve Müslümanlar arasına düşmanlığı eken unsurlardandır. Hiç şüphe yok ki bu ithamları noktalayacak ve sonlandıracak tek merci imamın kavlidir. İmama tabi olmanın birçok maslahatı varken, ihtilaf çıkartıp safları bölmenin de birçok zararı vardır. 
Özellikle bu zarar ve faydalar İslam devletinde daha çok önem arz etmektedir. 

Özellikle savaşta ve yeni kurulmuş olan bir devlette bu unsur çok daha ayrı bir anlam kazanmaktadır. 
Allah subhanehu ve Teâlâ’nın ve Resulünün emri, ihtilaf anında imama tabi olunmasıdır. Kendin benimsemesen de, hoşuna gitmeyen bir mesele olsa bile gene emire tabi olman hem sana hem de ümmete çok daha fazla hayrı dokunacaktır. 
Yukarıda yapmış olduğumuz nakillerden de anlaşıldığı üzere sahabe ve tabiin - Allah onlardan razı olsun - buna ehemmiyet vermiş ve bu konuda asla taviz vermemişlerdir. 



CİHAD YOLU 

THE PATH OF JIHAD 
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El Hayat Medya’dan Yeni Türkçe Neşid 






RAMADİ’NİN FETHİ TAMAMLANDI! 


ANBAR VİLAYETİ’NİN BAŞKENTİ OLAN RAMADİ ŞEHRİ HİLAFET ASKERLERİ TARAFINDAN FETHEDİLDİ. 

İslam devleti mücahidleri, Allah’ın yardımıyla Ramadinin fethini tamamladılar. Rafizi kanallarında göz yaşlarını tutamayan rafizi komutanları bir kez daha hezimeti yaşadılar. Bir sonraki hedefimiz bağdat ve kerbeladır diyen Emirul Mu 'minin Ramadi’den sonra Bağdata girmeyi düşünüyor. Irak’ta tüm şirk topluluklarını hezimete uğratan İslam Devleti mücahidleri önümüzdeki günlerde büyük fetihlere imza atmaya hazırlanıyorlar. 








{ Tedmûr Şehri > 
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HUMUS VİLAYETİNDE BULUNAN VE ANTİK KENT OLAN BU ŞEHİR HİLAFET ASKERLERİ TARAFINDAN FETHEDİLDİ 


İslam Devleti mücahidleri Ramadi’den sonra Humus’ta Nusayri rejimine karşı başlatmış olduğu saldırılar sonucu Allah’ın yardımı ile Tedmür şehrini Nusayri rejimi askerlerinden temizledi. Tedmür’de bulunan hapishane, havalanı ve palmira bölgesi de tamamen kontrol altına alındı. Nusayri askerleri İslam Devleti saldırılarına dayanamayarak bölgedeki tüm cephelerden kaçtı. 








DEVLETİNDEN HABERLER 


HAYR VİLAYETİNDEKİ HASTAHANE HİZMETLERİ 

İslam Devleti’nin Hayr Vilayetinde Açtığı Hastahane’de bir çok yeni teknolojik aletlerle halka hizmet vermeye devam ediyor. 







HİLAFET GÖLGESİ ALTINDA EĞİTİM. 

İslam Devleti Rakka Vilayeti hilafet gençlerinin eğitimlerini konu alan bir video yayınladı. 
Hilafet gölgesinde gençleri nasıl bir eğitimle yetiştirdiklerini gösteriyorlar. 
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DEVLETİNDEN HABERLER 


KAFKASYA 

VİLAYETİ 
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Kafkasya Vilayeti 

(Dağıstan, Çeçenya, İnguşetya ve KBK) 

Savaşçılarının Tamamı 
Halife Şeyh Bağdadi'ye 

Biat Etti. 


KAFKASYADAN YENİ BİATLER 

Kafkasya Emirliği’nden İslam Devleti’ne büyük bir katılım gerçekleşti.Yayınlanan bir ses kaydıyla, Kafkasya Vilayeti (Dağıstan, Çeçenya, İnguşetya ve KBK) savaşçılarının tamamı Halife Şeyh Bağdadi’ye biat etti. 



HİLAFET ASKERİNDEN TUNUSTAKİ TURİSTLİK OTELLERE SALDIRI 


Hilafet Aslanlarından Seyfeddin Yacoubi Tunus’un Susa kentinde Bir Plaja Girip 38 İngiliz vatandaşını öldürdü. 
Polislerle Girdiği Çatışmada Kardeşimiz Şehid Düştü. (Allah şehadetini kabul etsin). Bu Olaydan sonra Tunus’ta ki tüm turistler ülkerlerine kaçtılar. İngiltere Hükümeti İngiliz turistlerin Tunusu terketmeleri çağrısında bulundu. 









